ĐỒNG XANH THƠ 74

Kính thưa quí vị, thưa các bạn,
Tháng 9 năm 2012, có kỷ niệm 100 năm ngày sinh (22/9/1912 – 22/9/2012) Cố Thi Sĩ Công Giáo: Hàn Mạc Tử. Cuộc đời của thi sĩ tài hoa ngắn ngủi, nhưng là một hành trình chan chứa nỗi đau và niềm vui thiêng liêng ý nghĩa nhất khi ông cảm nghiệm và trân trọng nỗi đau ấy là con đường của những bậc thi nhân của Thiên Chúa. Tác phẩm của ông đã có thể nói đủ về một con người của Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, và cũng đã nói đủ về một loại hình Nghệ Thuật Thi Ca trọn vẹn tính Công Giáo, xứng đáng là một tiêu biểu cho Người Công Giáo Làm Thơ trong dòng Văn Học Việt Nam. Với lòng tri ân Thiên Chúa đã gửi đến cho đời một Thi Sĩ Chứng Nhân Đức Tin, với lòng ngưỡng mộ một tài hoa thánh thiện, Đồng Xanh Thơ 74 trân trọng giới thiệu:

NHỮNG VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM CỐ THI SĨ HÀN MẠC TỬ
của Quí Tác Giả:
THANH HƯƠNG THIỆN CHÂN TUYẾT MAI TEXAS
MIC CAO DANH VIỆN SONG LAM HƯƠNG NAM ĐÌNH CHẨN
ĐỖ VĂN
ĐỘC HUYỀN CẦM CÙ MÈ
MARIA XUYẾN TỪ THANH HÀ
GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG XUÂN PHÚC
JOS NGUYỄN HỮU ĐẠT TRẦM THIÊN THU MẠC TƯỜNG
PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

Tháng 9, trời đã vào Thu, nỗi niềm Thu như thoáng bâng khuâng về đời người chợt đến chợt tan bay theo cơn gió heo may nhè nhẹ, rồi gom dần những áng mây mù che khuất phía trời tây tím ngắt…Mùa Thu như buổi xế bóng đời người. Tiếng lòng thơ vẫn hoài thổn thức trước cõi nhân sinh một đàng là phù du chóng vánh hão huyền, một đàng là khát vọng vô biên vĩnh hằng nhưng lại là rất Thật. Xin trân trọng giới thiệu:

NHỮNG VẦN THƠ THÁNG 9-2012
của Quí Tác Giả:
THIỀU CHÂU BA CHUÔNG CÙ MÈ HƯƠNG NAM PHÙ DU
VŨ THỦY TUYẾT MAI TEXAS
SONG LAM
ĐINH QUÂN TRẦM THIÊN THU THẾ KIÊN DOMINIC MIC CAO DANH VIỆN
ĐÌNH CHẨN HOÀI MẶC GIANG
THANH HƯƠNG VIỄN ĐÔNG HOÀNG CÔNG NGA
HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG TỪ THANH HÀ
ĐỖ VĂN NGUYỄN SÔNG NÚI
TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN KHA ĐÔNG ANH
VŨ XUÂN QUẢN MẠC TƯỜNG
PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quí Tác Giả, Quí Vị, và Các Bạn Rất mong nhận những thi phẩm mới.
Xin gửi về: dongxanhtho@gmail.com pmcaohuyhoang@gmail.com pmcaohuyhoang@yahoo.com

Trân Trọng
Chủ Nhiệm Chuyên Trang Đồng Xanh Thơ dunglac.org
05-9-2012



PM. Cao Huy Hoàng

NHỮNG VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM CỐ THI SĨ HÀN MẠC TỬ
NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH 22-9-1912 / 22-9-2012

THƠ THANH HƯƠNG
VƯỜN THƠ TRĂM NĂM
Một thuở yêu thơ Hàn Mặc Tử Tôi về thôn Vỹ đón thuyền trăng Lang thang non nước hồn lữ thứ Hồ hải thi nhân họa nguyệt cầm

Viễn khách chiều tà vương bụi áo Ngan ngát lòng huê mộng lãng du Hẹn sông trăng ngắm vườn thơ đạo Nhớ về thi sĩ giấc nghìn thu

Nửa chén tiêu sầu còn xao xuyến Thanh tân bạc phận bóng đìu hiu Đem chí trai giam cầm núi biển Gói hồn trong thơ đạo mến yêu

Đẹp quá! Nửa thì xuân trăng gió
Chừng dở dang, lại dấy mộng không tàn Vạn trang sử tình thơ ái mộ
Viết không cùng thi tứ...Tử Hàn

Vào thu rồi, nguyệt vàng ngút ngát Tôi gọi thuyền quá độ sang thăm Áo xưa vẫn trắng vườn mộc mạc Thắm mãi lòng người dẫu trăm năm

Thanh Hương, 1-9-2012

THƠ THIỆN CHÂN
TIẾNG ĐÀN TRÊN MỘ
Tặng Gia Phương

Nắng chiều xuân váng vất rắt chênh chênh Từng sợi cỏ, từng xiết thương bên mộ Một chút gió thêm chút gì tiếc nhớ
Lặng thinh không chợt đổ những cung đàn…

Ơi tiếng đàn, tiếng đàn mang mang lệ Tiếng đàn chan chứa nợ tình si
Cung bậc tiêu tao thanh tuyệt mỹ Gọi hồn, gọi hồn thi sĩ, dậy dậy đi Đã vơi chưa nỗi cô đơn tê tái
Lành sạch chưa thân xác nhập thiên thai Thánh thiện chưa kiếp u hoài tình mộng Dậy, dậy đi gặp bạn lòng-nghệ sĩ
Thánh thót, thánh thót, tiếng của mê ly Tiếng quyện gió, tiếng níu mây, chen nắng Tiếng lách nhẹ chia không gian thành mảnh Cho hồn thơ theo hồn nhạc ngút nghi…

Cảm ơn mi tiếng sóng vỗ rầm rì Thôi tạm lắng vì hồn ta đã tỉnh Ta giả yên để thấm lệ khách tình Ta vờ lặng để cho mi ru ngủ
Ta lừa sương, lừa trăng và những vì tinh tú Bao, bao đêm đến ấp ủ thân ta
Ôi số kiếp chẳng luân hồi thoát hoá Để hôm nay nguậy ngoạ-nhạc hồi sinh Để hôm nay ta đã gặp bạn tình
Đê mê, đê mê thân hình ta điểm nhạc Vút ,vút lên ve vuốt khắp linh hồn Nữa đi chứ từng luồng luồng ớn lạnh Dặt dìu quá, ngất ngây, êm ái quá
Ngưng, đừng ngưng, khéo lại hoá xác thu Rơi, rơi, rơi -những mảnh đắp mộ tù
Cho thắp lên bao âm u ngao ngán Cho bừng lên xác thân ta sáng láng Và hồn ta không tiêu tán nữa đâu ! Nắng, nắng ơi, hun giùm ta dòng máu

Gió thổi đi lất phất áo trần thơ Ngân ngân lên cho rung lại thần tơ
Gọi về mau bao ân nhớ tình thương… Gia Phương, Gia Phương, Hàn Mạc Tử Nhạc tinh tuyền, thơ tứ quá thanh tao…

Và đôi tay Mẹ trên cao
Lại đón hồn Tử đưa vào thiên thu Và nắng tắt trên đàn tóc rũ
Một chứng nhân-vần vũ - mắt mờ thương…

Thiện Chân


THƠ TUYẾT MAI TEXAS
HOAN LẠC
Xin được đếm những vết đau loang lỗ Thành hằng hà sa số những vì sao
Thành trăng huyền diệu, thành ngọc chiêm bao Cho châu lệ tuôn trào thành sinh lực

Tận hoan lạc giữa đêm trường thao thức Nỗi đau nào rưng rức sáng hơn trăng Ghẹo thiếu nữ Hằng Nga cõi Vĩnh Hằng
Hay chiêm ngưỡng Đức Đồng Trinh phước hạnh

Thời gian ơi sao còn chưa chóng vánh Còn đùa dai, còn đỏng đảnh đê mê Xác thân đau điếng, linh hồn tái tê Dẫu tín thác vẫn chưa hề no phỉ

Xin thản nhiên trước thiên nhan thành ý Dường nỗi đau là hoa mỹ nhân sinh
Có yêu ai trao trọn mối chân tình Mới thấu hiểu lễ hy sinh tuyệt hảo

Hỡi trăng sao trong đêm đời giông bão Cứ nhào đi cho vở mảnh hào quang Lóe lên đi ánh sáng của Thiên Đàng Cho lữ khách say bưa niềm đau đớn

Tấu lạy Bà! Đây anh hùng hảo hớn Ngán chi đâu phút ghê rợn kinh hồn Bởi có Bà, Thánh Mẫu Đấng Chí Tôn Đang dìu dắt sầu buồn qua dâu bể

Trăng hạ tuần chếch trời tây kể lể Chuyện nghìn thu đời nhân thế điêu linh Giọt sầu bi Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Thành hoan lạc cho người tình Thập Giá

Tuyết Mai Texas, 17-8-2012


ĐÊM THÁNH NỮ
Anh đã từng nuốt dòng lệ đêm đêm Ngước xa thẳm trăng sao thêm vời vợi Ngó phận mình tiếng thở dài lầy lội Chút tri âm người tình hỡi! thương thân!

Khối băng trinh tan nát những tần ngần Ôi thiếu nữ như mùa xuân bất chợt Mùi mẫn lắm câu thơ tình diễu cợt
Giữa bóng chiều hời hợt bóng nhân sinh

Tơ tưởng chi đay nghiến trái tim mình Cắn từng con chữ cho thơ tình loang máu Chắt chiu lắm dây tơ hồng yêu dấu
Rồi một mình nương náu cõi tang thương

Góc đời riêng tan vỡ mộng chung đường Đêm tê điếng cả mười phương nhung nhớ Run lẩy đẩy mắt môi cùng hơi thở
Vời vợi xa duyên lỡ kiếp tài hoa

Hỡi Thánh Nữ Đồng Trinh Maria
Xin hò hẹn đêm trăng ngà phước hạnh Cho nỗi cô đơn tan đi giá lạnh
Trái tim si kính cẩn tiến dâng Nàng

No phỉ tình no phỉ lộc cao sang
Cây Thập Tự, Cõi Thiên Đàng vĩnh phúc

Dẫu niềm đau có tận cùng ô nhục
Thì linh hồn vẫn cung chúc khong khen

Maria, Thánh Nữ của phận hèn
Đương sáng lóa triều thiên muôn phước cả

Tuyết Mai Texas, 20-8-2012

THƠ MIC CAO DANH VIỆN
NGƯỜI CON CỦA MẸ

Hai tám năm rong chơi vườn dương thế Có mấy ngày là hoan lạc thanh xuân Mà tình yêu kéo chàng lại thật gần
Để hơi thở thành thi nhân của Thập giá

Chàng yêu trăng, nhưng tình trăng nghiệt ngã Mỗi độ trăng về là Thập Giá đi theo
Thưởng nếm nỗi đau, thương cảm Bà Chúa Nghèo Mà xuất tứ thành bài thơ Thánh Nữ

Tình yêu nào cho chàng say ngất ngứ Quên gian trần, mơ Như Ý Xuân Thiêng Có phải trăng là Thánh Mẫu dịu hiền Cho thi sĩ gởi trao lòng trông cậy

Cõi Xuân thiêng xôn xao rằng ai vậy? Chấp nhận mình cùng Thập Giá hôm mai Đi theo Trăng, chịu hy hiến trong Ngài Nên ý tứ thơm lời thơ huyền nhiệm

Trăm năm sau người và thơ còn tím
Đức thảo hiền, con của Thánh Mẫu Sầu Bi Thơ là trăng, người là ngọc lưu ly
Nên cây bách trong vườn thơ Chánh Đạo

Mic Cao Danh Viện, 22-8-2012

THƠ SONG LAM


NGƯỜI RAO BÁN TRĂNG
Có người rao bán trăng Trăm năm trăng vẫn còn Trăng xuống từ đỉnh non Trăng về qua hè phố Trăng treo đền tháp cổ Nhạt nhòa bóng thời gian

Trăng trôi trên sông vàng Trăng tràn ra biển vắng Nghiêng đời trong tịch lặng Chìm nghe sóng bạc đầu Sóng về đâu, về đâu…?
Nhấp nhô tựa bóng câu Trăng ru đời mệnh bạc Thì thầm nghe biển hát
Từng giọt xuống vô biên…

Có người rao bán trăng Trăm năm trăng vẫn còn Trăm năm vẫn sắt son Trăm năm tình với đất Chạy mòn quanh lối nhỏ Lao xao bờ bụi cỏ
Ngậm ngùi bước chân quên
…Trăng về làm cát bụi Đôi khi đời thấy vui Ngồi nghe gió tự tình

Người đến cõi thiên thu…

Song Lam, 01/9/2012

THƠ HƯƠNG NAM
THỨC DẬY ĐI, CHÀNG DŨNG SĨ
Thức dậy đi, chàng dũng sĩ em yêu Thắp đèn lên tiếp áng thiều cung chúc
Rồi nghiêng mình trước tôn nhan phủ phục
Đấng Toàn Năng thương ban phúc thường sinh

Thuở rong chơi cõi thế với nhục hình Tang toác cả thân mình hoa đẫm máu Đã nghe Trăng gọi tên Người Yêu Dấu Trên đồi cao luôn nhìn thấu dong nhan

Người phiêu diêu trong cùng cực cơ hàn Cũng ly loạn giữa mùa soan thay lá Xuôi về ngược, ngược về xuôi tất tả Những lằn roi, nặng thập giá, tả tơi

Chàng dũng sĩ, làm thơ của Người ơi! Có nghe thấy tiếng Người đang nức nở Bởi yêu chàng niềm đau đời đương rộ Một vườn xinh hoa đau khổ tiến dâng

Thức dậy đi chàng dũng sĩ thiên ân Cắn bồ hòn, xuất thần hương vị mới Dòng thi ca vút lút hồn thơ thới
Cho lòng trời chấp chới một niềm tin

Trăm năm sau, nhân thế dẫu muôn nghìn Biết có được chút an bình thánh thiện Kiếp phù sinh cứ vui lòng tan biến
Cho thanh âm thành ca khúc huyền siêu

Cho ý tứ thành muôn phiến tin yêu Dẫu hèn mọn, phút lòng xiêu vấp ngã Nhưng ô kìa, trong ánh hồng Thập Giá Có dong nhan tuyệt lạ sáng hào quang

Người Mang Thập Giá, đang ôm lấy chàng Hôn lấy hôn để, mơ màng đắm đuối

Bài thơ yêu thuở bạt ngàn rong ruổi Viết tiếp đi nào, chàng dũng sĩ em yêu!

Hương Nam

THƠ ĐÌNH CHẨN

HÀN NGỌC LINH THI
ThanH Khí đàn tơ nhạc hội Tiên,
HoÀ cung đường hạ ngớp châu Duyên. CheN phong Mật Đắng hồn tha thiết, NạM ngọc Hương Thơm Trí phỉ nguyền. TòA nguyệt tựa tâm đầy thánh sủng, LộC Xuân như Ý ắp trinh nguyên.
TuyệT thần thi, ngút trời Tin Mến, ThỬ thách vượt qua tới phúc huyền.
Đình Chẩn, giỗ Hàn Mặc Tử 2011


HÀN NGỌC LINH THI 2
(Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử)

Ôi linh thi huyết Chiên bào minh tỏa Thập hình xoay cát bụi hóa pha lê
Lầu vương ông Lệ Thanh buông rả rích Mây phiêu diêu vượt hố thẳm ê chề.

Chiêm bao mộng trăng sao mơ cầm sắt Áo trinh nguyên dành đội lúp triều thiên Túp lều tranh thêu gấm ngọc trăng thiêng Thắp cho Anh dòng trân châu tuyệt sắc

Áng xuân tươi hoàng hôn giăng khóm cúc Đường vĩ nguyệt dạ mươn mướt trời tơ Đón niềm đau riêng trút với Nường Thơ Thuyền ai đậu chia đôi đường mây-gió.

Thơ Anh ra
Sầu tan, cườm tích tụ
Thơ ! Thơ! Thơ! Thương Thương nhớ đầy vơi

Gọi hồn ai, ai ai oán cuộc đời
Mở lòng xem cõi châu thân huyền nhiệm.

Tòa tâm sủng hương hoa loài tinh khiết Trầm hương bay bay dào dạt thinh không Thần nhạc say say quyến rũ muôn lòng Đàn tơ rung rung trào trong mạch máu; Thơ rên siết thơ van lơn trong trẻo
Hô-sa-na!
Mạch nhi kết siêu linh
Nguồn Thiện Bích tung hô Mẹ Đồng Trinh Tuyệt phẩm Trời hút hồn Anh chới với.
Thơ cực sáng mở toang hồn mù tối Nhạc run lên tim chết lịm hòa chiêm Tấu lạy Bà, Bà cực trọng, cực khiêm
Nguồn Cậy Trông-Phượng Trì Hằng Cứu Giúp. Ôi Maria! Mẫu Trinh đầy ơn phúc!
Trong lòng Người Đấng Cứu Thế sinh ra, Trong Hàn Nhân Thơ Mầu Nhiệm khai hoa Còn e ấp biết bao làn khí vị

Hàn Mạc Tử! Việt thi hào khôn ví! Bần hậu sinh dạ hoan hỉ ca khen
Mong một mai cùng chiêm ngưỡng Uyên Nguyên Nghe thiên sứ ngậm thần thi ngây ngất!

Đình Chẩn 23.05.2012
THƠ ĐỖ VĂN
THI SĨ ĐÂU RỒI
Trăng sáng vườn thơ anh với em Vai kề, tóc rối, gió lay rèm Mộng Cầm tiên nữ tình say đắm Mạc Tử lang quân dạ vững bền
Thôn Vỹ xóm xưa sương giá lạnh Ông Hoàng lầu cũ dáng ai quen
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm (1) Thi sĩ đâu rồi	ngước mắt xem !

(1) Thơ Hàn Mạc Tử Đỗ Văn

HỒN PHÁCH BAY CAO
Đau đớn xé lòng... xác ngất ngư Tìm về cô quạnh khóc thi thơ Thân mình chôn dấu nơi nhà vắng
Hồn phách bay cao chốn nguyệt mờ Chí lớn tang bồng, đành xếp bút Hồn thiêng lai láng, gửi vào mơ Xuôi tay yên nghỉ trong tình Chúa Mặc kệ nhân gian sống dật dờ

Đỗ Văn

NGUYỆT THU LỆ NHỎ
Trăng ngủ lâu rồi... ta đợi ai!
Đớn đau, thao thức, dạ trầm hoài Mộng Cầm duyên thắm tình trao trọn Mạc Tử cô đơn sống lạc loài
Thôn Vỹ - phong trần đành lỗi hẹn Quy Hòa - u uất gửi hình hài
Máu trào nghiên bút, hồn miên viễn Lệ nhỏ nguyệt thu, hương sắc phai

Đỗ Văn

THƠ ĐỘC HUYỀN CẦM
NHỚ HÀN MẶC TỬ

Trong thi ca cũng như văn học, đã có biết bao nhiêu bút mực diễn tả về Hàn Mặc Tử, một người thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Chỉ sống giữa đời có 28 mùa xuân (1912- 1940) nhưng Hàn Mặc Tử đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu kiệt tác tuyệt vời và ý vị. Nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Ngọc Phan chỉ vài nét phác họa đã phần nào nói lên được cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của người thi sĩ xấu số này: “Từ ngày Hàn Mặc Tử từ trần đến nay, mới trong khoảng hai năm trời, mà người ta đã nói rất nhiều về Hàn Mặc Tử. Chứng bệnh của thi sĩ, cuộc đời đầy đau thương của thi sĩ, lời thơ thành thực của ông, khi nghẹn ngào, khi hoạt bát, nhưng bao giờ cũng chứa chan tình tứ hay một tin tưởng cao xa, đã làm cho nhiều người chú ý đến đời ông và thơ ông” (Trong cuốn Nhà văn hiện đại in năm 1942).

Từ nhỏ, tôi có cơ may được biết đến danh tiếng thi sĩ Hàn Mặc Tử qua các thi phẩm đời cũng như đạo, đặc biệt là bài ca bất hủ Ave Maria đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm khó quên. Sau này khi học đại học, sống trong môi trường thuận lợi hơn nên tôi có dịp đọc và tìm hiểu thêm về cuộc đời cũng như thơ ông qua sách báo và phim ảnh. Thật là mầu nhiệm, càng tìm hiểu đi sâu vào cuộc đời hay thơ ca của thi sĩ Hàn Mặc Tử, nó lại càng cuốn hút tôi cách mãnh liệt và kỳ lạ hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành dụm thời gian đọc các tuyển tập thơ của ông như: Xuân Như Ý, Gái Quê, Hương Thơm, Mật Đắng, Máu Cuồng, Hồn Điên… và xem những bộ phim chiếu về cuộc đời ông, mặc dù đã xem đến ba bốn lần nhưng tôi vẫn còn muốn xem lại. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao những bộ phim của ông, những tập thơ của ông lại có sức lôi cuốn tôi một cách mãnh liệt và kỳ lạ vậy? Có thể là tôi tìm được trong thơ ông một nguồn sáng mới hay một sự đồng cảm của những tâm hồn đa cảm, gian truân cùng cảnh ngộ chăng?
Về điểm thứ nhất: tìm được nguồn sáng mới. Có lẽ tôi không đủ tài cán để bình phẩm về thơ ông vì tôi không được Trời ban cho khả năng thi phú. Vả lại, vì cũng đã có biết bao nhiêu công trình nghiên cứu về cuộc đời và thơ của ông rồi, nên tôi cũng không dám viết thêm gì về ông nữa. Tôi chỉ xin mượn lời của Chế Lan Viên để nói về ông: “Tử là một đỉnh cao, chói lòa trong văn học của thế kỷ, thậm chí các thế kỷ…”. Quả đúng vậy, mỗi khi đọc thơ ông tôi cảm nhận được nó có những ý niệm lạ thường, những tứ thơ huyền ảo, những âm điệu bổng trầm da diết, những chất liệu thơ ngập tràn xúc cảm… làm cho tâm hồn tôi đê mê giữa một thế giới huyền bí vừa thực vừa ảo.
Về điểm thứ hai: sự đồng cảm của những tâm hồn đa cảm, gian truân cùng cảnh ngộ. Có thể điểm thứ hai này có phần nào đúng chăng? Thú thực tôi không dám xác nhận vì tôi không xứng đáng để so sánh với các bậc anh tài, có điều không hiểu sao có nhiều khi trong đêm thâu tôi lại ngồi suy nghĩ miên man về những nét có phần tương đồng này: đến với thơ nhờ có cùng một niềm tin Công giáo, cùng sinh ra trong gia đình nghèo giữa một xã hội đang đổi thay, Bố mất sớm cho nên phải vất vả ngược xuôi giữa chợ đời… Điều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về câu nói của Hàn Mặc Tử:“Bởi muốn cho loài thi sĩ làm tròn nhiệm vụ ở thế gian này, nghĩa là tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời – Thượng Đế bắt chúng ta phải mua bằng giá máu, luôn luôn có một định mệnh tàn khốc theo riết bên mình”. Câu nói đầy tính triết lý của Hàn Mặc Tử hẳn sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì từ xa xưa cổ nhân cũng đã có câu:“chữ tài liền với chữ tai một vần”. Dù vậy, tôi thiết nghĩ chúng ta cũng không nên quá bi quan trước những “định mệnh xấu số” của cuộc đời, bởi vì bàn tay của Tạo Hóa đã an bài và xếp đặt tất cả. Bên cạnh đó, nếu chúng ta phóng xa tầm mắt ra ngoài cái nhìn bó hẹp của con người, để nhìn cuộc đời bằng lăng kính của niềm tin hay của nghệ thuật Chân Thiện Mỹ thì chính nhờ định mệnh tàn khốc đó, cộng thêm những trải nghiệm bình dị, thiêng liêng nó lại là nguồn hứng dạt dào và sục sôi trong những tâm hồn đa cảm, nó sẽ làm trái tim rung lên những âm điệu diệu kỳ, trào ra những khí huyết rền vang dưới ngòi bút của thi sĩ, để rồi người nghệ sĩ đó “nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng” tất cả hòa trộn lại tạo nên một bản tình ca bất diệt cho nhân loại.
Có nhiều điều thao thức, cảm phục, nhớ thương… muốn nói về người thi sĩ tài hoa
này, nhưng có lẽ tôi không biết phải dùng bút lực nào để diễn tả cho trọn vẹn được. Tôi

chỉ biết gói ghém những tình cảm riêng tư gửi gắm vào bài đường thi Nhớ Hàn Mặc Tử, ước mong nó cũng là chút hương lòng dâng lên người thi sĩ tài hoa đã quá cố, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.



NHỚ HÀN MẠC TỬ

Độc Huyền Cầm


Bóng Hàn Mạc Tử tựa hừng đông Nguồn sáng linh thi tỏa sắc nồng Kiếp sống Phong Trần chưa vụt tắt Nhân Duyên Kỳ Ngộ đã sang sông Hương thơm thần bút tuôn châu ngọc Mật đắng máu tim đổ sóng lòng Xuân rụng trăm mùa thương nhớ mãi Kinh cầu ngân vọng thỏa niềm mong



THƠ CÙ MÈ

Độc Huyền Cầm

Nhân ngày giỗ Hàn thi sĩ,nhà thơ Công giáo tài hoa xưa đã từng sáng tác một số bài Đường thi Thuận –Nghịch độc đáo, một bài Đường thi có thể đọc ngược từ câu câu dưới ngược lên trên và đọc ngược từng câu từ phải sang trái cũng thành một bài Đường thi niêm luật nghiêm chỉnh,nay xin bắt chước có đôi vần nhớ người thi sĩ tài hoa mệnh bạc của chúng ta :

NHỚ HÀN THI SĨ
(THUẬN)
Ngây dại thực mơ mộng hớp trăng Phiếm thơ ngông nhạo bán rao Hằng Này vần nấc nghẹn tâm trao gửi
Ấy tứ run vâng dạ nguyện hành Mây vẩn bến chờ người dỗi phận
Nguyệt vàng sông đợi khách sang ngang
Đầy trăng bến ngóng ai về kịp Say ánh bạc, thơ giận dỗi trăng

(NGHỊCH)
Trăng dỗi giận thơ, bạc ánh say Kịp về ai ngóng bến trăng đầy
Ngang sang khách đợi sông vàng Nguyệt Phận dỗi người chờ bến vẩn mây
Hành nguyện dạ vâng run tứ ấy

Gửi trao tâm nghẹn nấc vần này Hằng rao bán nhạo ngông thơ phiếm Trăng hớp mộng mơ thực dại ngây

CÙ MÈ, 24-08-2012

NHỚ HÀN MẶC TỬ
Nhân Ngày giỗ ( 11-11-1940 ) lần 72 của Thi Sĩ Hàn Mặc Tử

Nhớ mãi thơ người rao bán trăng Tiếng lòng u uẩn xáo cung Hằng Ngọc xanh vườn cũ đâu thôn Vỹ Rực trắng áo ai phải bóng nàng Thân xác đớn đau oằn tiếng nấc Linh hồn ớn lạnh tấu câu vâng Thuyền trăng đậu bến người năm cũ Bạc mệnh, tài hoa, tuyệt thế nhân!

CÙ MÈ

THƠ MARIA XUYẾN
ĐỌC THƠ ANH

Chiều thu vương sợi nắng vàng
Thơ anh em đọc ngỡ ngàng nét thiêng Mộng mơ hư thực vấn vương
Tiếng thầm trầm mặc nẻo đường an vui Phù du tro bụi mỏng manh
Hương thơ viên mãn ngày xanh bởi trời Hiu hiu làn gió mây trôi
Trăm năm quy tụ rạng ngời thơ anh Maria Xuyến
TIẾNG HÁT TÂM HỒN
Dẫu ngắn ngày xanh vẫn để đời Dòng thơ diệu lạ mãi xuân tươi Ngọt ngào tia nắng đùa trong gió

"Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc"*
Mơ mộng " thuyền ai đậu bến sông trăng"* Anh nhỉ!
Dẫu đã đi xa
Qua bến bờ Chúa gọi Mãi mãi để lại
Những vần thơ nồng ấm hương đời Tình anh mãi với thời gian
Thơ anh kiệt tác đắm say lòng người Tim thơ lắng đọng hồn dâng Chúa Réo rắt cung yêu kính Mẹ hiền
Anh nhỉ!
Muôn đời thờ kính Chúa
Nâng tâm hồn suy tôn Mẹ mến yêu "Song lộc truyền nguyên ơn phước cả"* Ngọt ngào hạnh phúc khúc thi ca
Dẫu bước gian nan trong khổ hạnh
Vẫn một lòng thơ tin cậy mến trung trinh. Maria Xuyến


THƠ TỪ THANH HÀ
HÀN MẶC TỬ và THƠ
Trăm năm Hàn Mặc Tử Âm hưởng vẫn đong đầy Dù thể phách hư nát Hồn thơ mãi còn đây

Nói về Hàn Mặc Tử Là nhớ tới cõi thơ
Quấn quýt dưới trăng mờ Cuộc tình đẹp muôn thuở

Thơ cung sầu réo rắt Trăng mịn giải lụa hồng Thi nhân đứng bên song Trải tấm lòng buốt nhức

Thơ đưa xa hiện thực Trăng dẫn tới huyền mơ Khiến người đến dại khờ Quỳ cao tay dâng Mẹ

Qua dòng lệ nhỏ bé Nhưng là muôn trân châu Kết tinh ý nguyện cầu Cho thi nhân thoát xác

Về Thiên Đường cực lạc Đây thật nơi vĩnh hằng Ơn Chúa thế nguồn trăng Thi nhân từng mơ ước

Ôi quả thực diễm phước! Trong tay Mẹ dấu yêu Và chính chốn Thiên triều Hàn Mặc Tử yên nghỉ

Từ Thanh Hà, 8-17-2012

THƠ GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG
NGƯỜI ĐI THƠ ĐỂ LẠI
Trăng vẫn đấy, cố nhân giờ thiên cổ Phan-Thiết buồn còn vọng tiếng rên xưa “Khạc hồn ra” cuồng điên thế chưa vừa Mặc-Tử hỡi, người đi thơ để lại.

Anh đã đến thế gian, đầy điên dại Một đoạn đời ngắn ngủi vãi phong ba Thả hồn ra “Bay cho khắp bao la” “Mửa” ra biết bao nhiêu là tinh túy.

Chuốc cho đời cùng say sưa túy lúy Say ý say lời “Chuỗi ngọc vàng kinh” Càng khổ đau càng tuyền vẹn “kết tinh”
Như hổ phách tượng hình trong thân mục.

Thơ “Sáng láng” từ cơn đau huyết nhục Qua Thập Hình dẫn lối đến vinh quang
Nơi “Muôn vàn Thần, Thánh chốn cao sang” “Quân tử ý, trượng phu lời” tuyệt đỉnh!

Hàn-mặc-tử, thơ đi điên về tỉnh
Từ sáng trăng đến sáng láng sâu xa “Bay một đời vẫn chưa thấu” bao la Chưa thấu hết đời say điên khôn dại

Người đi kìa thơ vẫn còn ở lại
Trăm năm rồi còn kinh ngạc thế nhân
Đi lối thơ Hàn đến Chúa thật gần
“Cho sốt sắng, cho đê mê nguyền ước”.

Giu-se Nguyễn văn Sướng.
* (Những chữ trong ngoặc kép trích trong thơ của Hàn-mặc-tử)

TA SẼ CÒN THINH LẶNG
Sao Chúa mãi lặng thinh
Khi sự dữ hoành hành bá đạo?
Như hôm nào Ngài ngủ vùi trên biển lúc giông tố hung hăng Như hôm nào giữa tòa công nghị người ta đã kết án điêu ngoa Và lặng thinh trên Thập Tự để mặc lời chua cay chế giễu!
Sao Chúa mãi lặng thinh
Lời cầu xin con hình như rơi vào vô vọng
Đêm tối mịt mùng Chúa ở nơi đâu?

Ta ngủ vùi trên biển để dẹp yên bão tố nếu con lại gần đánh thức tim Ta Ta lặng thinh trên Thập Tự để công trình cứu chuộc đến với nhân gian
Và Ta trong đêm tối mịt mùng để con không ngủ quên trong bình an giả dối

Ta đã mãi lặng thinh và Ta còn lặng thinh nữa Như xưa kia Ta đưa lưng cho kẻ dữ đánh Ta Và đưa luôn cả má với kẻ giật râu Ta
Để sự dữ hoàn thành công trình mà Ta muốn Sự thinh lặng này là một bí nhiệm huyền siêu!

Ta thinh lặng để con trưởng thành trong chân lý
Để con hằng khao khát muốn vươn lên
Để gớm nhờm những trụy lạc xấu xa

Và tối tăm sẽ không hòa được vào ánh sáng.

Ta sẽ còn thinh lặng
Để loài người tỉnh giấc kiêu căng Tỉnh giấc mơ phi nhân và gian ác.

Giu-se Nguyễn văn Sướng

THƠ XUÂN PHÚC
ĐÔI NÉT VỀ HÀN MẠC TỬ

Một nhà thơ Công giáo Tuổi trẻ có tài cao
Nhả chân thơ tuyệt hảo Bay bổng lên trăng sao

Thi sĩ Hàn Mạc Tử Người rao bán cả trăng Đã đi vào thi sử
Vằng vặc hơn trăng rằm

Hồn thơ luôn tha thiết Ý thơ thật tuyệt vời Dùng từ ngữ thuần việt Tô đẹp cho tình đời

Được nhiều người cảm mến Người thi sĩ đào hoa
Yêu thơ đã tìm đến Thưởng nếm niềm xót xa

Bệnh tình càng khốc liệt Ý thơ lại càng hay
Hồn thơ luôn thống thiết Tình yêu mãi nồng say

Thân xác càng đau khổ Ý thơ thêm nhiệm mầu Đưa người đọc gần Chúa Đức tin thêm thâm sâu

Bài thơ ông đã viết:
AVE – MARIA
Một bài thơ trác tuyệt Tỏ rõ người tài ba

Nhả thơ và ứa máu Đã để lại cho đời Một di sản quý báu
Những áng thơ tuyệt vời

Xuân Phúc

THƠ JOS NGUYỄN HỮU ĐẠT
TƯỞNG NHỚ ANH
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”



Anh vẫn ngủ yên trên đồi ấy Nằm nghe gió hát liễu hao gầy Thương đời cô lẻ vai mềm mại Rao bán ai mua trăng tối nay?

Trời về khuya vắng dệt vơi đầy Vi vu, sóng sánh đêm ngất ngây Anh mơ thấy nàng thơ chợt đến
Tim nồng rướm máu nợ tình ngay?

Hồn anh được tặng màu tinh khiết Ướp cả nguyên tiêu không kể xiết Bệnh ư, ấp ủ Lời bất tử
Cuồng điên trào ngọt mặc thân chết!

Vô thường vô ảnh nhung nhớ anh Tài hoa mướt độ chín mịn xanh Lung linh, huyền ảo đường bay vút Linh hồn dâng Mẹ, tình long lanh

Lung linh niềm đau thơ ngát tuôn
Đức tin rạng rỡ hương ngát nguồn

Mộng ơi, Mặc Tử còn tất cả Ngọc tình tinh kết chạm Vô Biên!

Xin gửi về anh lời kinh hát
Hoa hồng mầu nhiệm mát ơn thiêng Vĩnh cửu, thinh thoát tràn lênh láng
Viên miễn vẹn nguyên: Trăng, Trăng, Trăng!

Jos Nguyễn Hữu Đạt (BT-BH*1/9/2012)

THƠ TRẦM THIÊN THU
HÀN MẶC TỬ
Hoảng hốt năm xưa nhuốm bệnh cùi Anh kinh sợ cả ánh trăng tươi Những vần xanh thắm niềm ân ái Một trái tim si bỗng ngậm ngùi

Hàn khổ vì trăng muốn bán trăng Có ai mà dám mua trăng vàng?
Toàn thân run rẩy bên Đức Mẹ Mộng ước trong tim vẫn chứa chan!

Trầm Thiên Thu


ĐỜI HÀN
Sinh ra mang kiếp Hàn sinh (1)
Quê làng Mỹ Lệ, Quảng Bình xa xăm
Đến nơi Bình Định, Quy Nhơn Dòng thơ lãng mạn do ông khởi đầu Trường Thơ Loan xuất hiện mau Lệ Thanh (2) là giọt lệ sầu thi nhân
Bâng khuâng một kiếp Phong Trần (2) Thơ hóa nợ nần, nay đó mai đây
Kiếp nghèo lắm cảnh đọa đày
Bệnh phong lại cướp tháng ngày Hàn sinh Thi ca chất chứa ân tình
Thương Thương, Hoàng Cúc, Mai Đình, Ngọc Sương (3) Thanh Huy, Mỹ Thiện (3) nhớ thương

Mộng Cầm (3) giấy bút láng giềng đâu quên
Lầu Ông Hoàng (4) đó chân quen
Gái Quê (5) nhưng mặn nét duyên vô cùng
Thơ Điên là thú Đau Thương (5)
Mơ Xuân Như Ý (5) vô thường thi nhân Khát khao Chơi Giữa Mùa Trăng (6) Nhưng Hàn lại muốn bán trăng, quên đời Đau thơ đau cả con người
Âm thầm về ở ẩn nơi Quy Hòa (7) Tuổi xuân khép kín tâm tư
Kính chào Mẹ Maria dịu hiền Thế mà Hàn lại khiếp run
Như thần tử thấy Long Nhan uy quyền (8) Cuộc đời chẳng đủ trăm năm
Nhưng tình yêu vẫn vuông tròn nhân sinh

Trầm Thiên Thu

(1) Hàn Mạc Tử tên thật là Phanxicô Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22-9-1912, mất ngày 11-11-1940. Hàn Mạc Tử nghĩa là “chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, trống trải”. Bạn bè gợi ý ông nên vẽ thêm mặt trăng khuyết vào bức rèm lạnh lẽo để lột tả cái cô đơn của con người trước thiên nhiên, vạn vật. “Mặt trăng khuyết” đã được “đặt vào” chữ “Mạc” thành ra chữ “Mặc”. Hàn Mặc Tử có nghĩa là “chàng trai bút nghiên”. Tài sản để lại tại là 1 bộ bà ba trắng cũ, 1 bộ veston cũ, 1 đôi giày bata sắp hư, 1 gối nhỏ, 1 cuốn sách dày 200 trang và 1 bài văn tiếng Pháp viết bằng bút chì. Tuyệt nhiên Hàn thi sĩ không có một xu nào từ khi vào cho đến chết.
(2) Lệ Thanh và Phong Trần là các bút hiệu khác của Hàn thi sĩ.
(3) Các bóng hồng “đi qua” cuộc đời Hàn sinh.
(4) Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết.
(5) Các tập thơ của Hàn thi sĩ.
(6) Tập thơ và văn xuôi của Hàn thi sĩ.
(7) Trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn.
(8) Bài thơ Ave Maria của Hàn thi sĩ: “Maria, linh hồn tôi ớn lạnh, Run như run thần tử thấy long nhan, Run như run hơi thở chạm tơ vàng, Nhưng lòng vẫn thắm nhuần ơn trìu mến”.

THƠ MẠC TƯỜNG
NHỚ HÀN MẠC TỬ
Quy Hòa vương mảnh trăng treo
Tiếng anh rao vọng cuối đèo mêng mang Dội về buốt cõi nhân gian
Ai mua mà bán trăng vàng hỡi anh! Tình duyên người dứt không đành
Thì thôi trăng mãi vướng cành liễu xưa

Mạc Tường
THƠ PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
HÀN MẠC TỬ
Tôi biết nhà thơ đã vội đi Nhà thơ đã được Chúa yêu vì
Niềm đau mang đến nhiều ơn phúc Mật đắng mang về chút dại si Người đã quyết tâm khôn níu lại Ta đành nhỏ lệ đẽ chia ly
Người đi trong nỗi sầu thiên cổ Thánh Thể kết tinh có sợ gì

Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên

VỀ VỚI TRĂNG
Thi nhân vội vả bước theo trăng Ánh sáng đưa đi gặp chị Hằng Xóa hết dư âm dòng mật đắng Còn lưu danh tiếng vần thơ trăng Thuyền còn ở lại sông trăng đợi Người đã ra đi với đất bằng
Thi sĩ của trăng sao vội quá Như là ánh sáng của sao băng

Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên

NHỮNG VẦN THƠ THÁNG 9
THƠ THIỀU CHÂU
ĐỪNG ĐỂ TÌNH TA...
Đừng để hồn xao xuyến hỡi ta ơi! Đừng để tình rơi trên miền đất sỏi Tình sẽ lang thang không về bến đợi Để mỏi mòn Thập Tự đứng chờ ta

Đừng để tình say với gió ngàn bao la Gió cuốn đi xa và còn đi xa mãi
Đôi tay này có còn mong giữ lại Phần Thập Tự giang rộng chết vì ai

Đừng để tình ta hằn đọng những chông gai Ôm dở dang lận đận sầu một kiếp
Biết hồn đau mà cửa lòng vẫn khép
Để u hoài Thập Tự chết từng đêm

Hỡi linh hồn ta ! Dịu êm là cạm bẫy Chỉ dối lừa bằng hạnh phúc điêu ngoa Phải chăng ta say đời cát bụi hững hờ ? Mà Thập Tự nhìn ta òa bật khóc

Đừng đợi nữa ! Ta ơi đừng đợi nữa Đợi chờ gì khi chẳng nhận được chi Ta quên đi chiều nao chiều hẹn ước
Quên giữa đất trời Thập Tự đứng chờ ta

Thét gào lên cho cõi lòng vang động Xé nát tình trần loạn nhịp đảo điên Cho quằn quại rát bỏng một vầng tim Vì ta đi hoang Thập Tự mãi đi tìm

Thiều Châu

CHIỀU NAY ...
Chúa có muốn cùng con Làm nên một cuộc đời Cả khi sầu chơi vơi

Khi ơ hờ ái ngại ?

Chúa có muốn ở lại Một cõi lòng quạnh hiu
Mênh mang trong những chiều Giằng co đầy mệt mỏi ?

Những cảm tình nông nổi Choáng ngợp cả hồn con Trí tâm đã héo mòn
Người còn mong còn đợi ?

Những chân trời nắng dội Kéo hoài con đi xa
Gieo ý nhị mượt mà
Đầy nẻo hồn sâu vắng

Chiều nay trời vẳng lặng Mà nghe gió xôn xao Như tiếng Chúa thì thào Đường về con có nhớ ?

Vẫn đường xưa ở đó Vẫn dáng đứng đợi chờ Nhưng con vờ ngu ngơ Quên tình xưa lối cũ

Tình Người thương nhắn nhủ Ôi lạ lẫm làm sao
Tiếng vọng tự đồi cao Sao hồn con chẳng thấu

Chiều nay sầu đau đáu Dâng sám hối nỗi đời Lại hỏi thầm: “Chúa ơi! Muốn cùng con làm lại ?

Để còn ôm ấp mãi
Tình Chúa thay tình đời..."

Thiều Châu

THƠ BA CHUÔNG

CHÂN THẬT
Chẳng cần đến gươm, chẳng cần chi giáo Cũng chẳng cần khẩu súng, viên đạn chì Chỉ cần một chút, chút xíu hoài nghi Người và người cùng nhau lăn ra chết

Nghĩa với tình rồi như vôi nhạt thếch Trái tim người bỗng hóa thạch thiên thu Còn gì đâu bóng bụi giữa sương mù
Cái xác không hồn, nguội ngơ, nguội ngắt

Hoài nghi ơi, bao giờ ngươi khuất mặt
Để nhân gian không tắt lửa tình yêu
Để niềm vui như hương ngát bóng chiều
Để kiếp phù sinh dừng chân đúng nhịp

Hoài nghi ơi, bao giờ ngươi hiểu biết Chính tay ngươi giết chết biết bao người Chết trước tử kỳ, chết ngược, chết xuôi Sẽ không có chút ngậm ngùi thương tiếc

Cuộc phong trần niềm tin nào bất diệt? Niềm tin nào đi giữa kiếp hoài nghi?
Ai tin ai, ai tin nghĩa tin nghì? Bởi gian dối tràn lan trên mặt đất

Ai dám nói chính mình là Chân Thật Chỉ một Người duy nhất: Đức Giê-su Trong cô đơn giữa mộng thực hư phù Cho con biết gối đầu vào ngực Chúa…

Ba Chuông, 28-8-2012

QUÁ KHỨ
Mãi mãi ta sẽ là
Quá khứ của đời nhau

Thời gian trôi qua mau Mỗi phút đời tiếp nối Người trôi về nguồn cội Tình cũng vội pha phôi

Ngày đã xa, xa xôi Đêm cũng tàn, tàn tạ Tháng năm đời tất tả Một thoáng vội tiêu tan

Phút hiện tại hân hoan Dệt thảm vàng quá khứ Yêu một đời lữ thứ Thành quá khứ dễ thương

Sẽ không có đoạn trường Không hận sầu nuối tiếc Phút chia ly vĩnh biệt
Là phút của yêu đương

Mỗi giây một tiếng chuông Dẫu chỉ là tích tắc
Tiếng côn trùng réo rắt Tiếng chuông sầu thê lương?

Người ơi tiếng chuông mừng Phút Vượt Qua đã đến
Đến Nơi Hò Đất Hẹn Xin về lại Cố Hương

Ba Chuông, 28-8-2012

THƠ CÙ MÈ
ƠN CHA
Cha mãi cao vời, đỉnh Thái Sơn Ngọn đèn luôn tỏ dẫn đường con
Làm sườn thăng hướng nâng con bước Là vách hiên ngang chắn bão dồn
Tận tụy suốt đời nêu đức sáng Trung ngay mọi lẽ giữ lòng son Ơn Cha, ân hưởng như trời bể Lưu mãi tinh thần lớp tử tôn.

CÙ MÈ

TIỄN CHA VỀ QUÊ TRỜI
Lặng lẽ Cha đi mãi một mình Môi cười thanh thản lắng lời kinh Tám mươi năm trọn, dư sầu nạn Ba vạn ngày hơn, đủ sướng vinh Theo bước Tổ Tiên toàn đức hiếu Vâng lời Chúa Cả vẹn niềm tin
Về nơi miên viễn hồn khao khát… “Dừng bước, Cha vươn trọn mối tình”

CÙ MÈ, 17-8-2012
THƠ HƯƠNG NAM

YÊU DỐI
Trong đau khổ con giả vờ yêu Chúa Vái chân thành, khấn toàn ý, van lơn Tình đời rồi ra tay trắng tay trơn Của đời hoang, sự nghiệp tan, bọt bể

Chúa làm thinh, như ngàn đời vẫn thế Có chạnh lòng cũng chẳng nói đôi câu Con tin Chúa, chỉ trong lúc cơ cầu Hết bão tố rồi đâu lại vào đấy

Dòng đời trôi bốn mùa xưa nay vậy Tội nghiệp Ngài cứ thành thật đơn sơ
Thương vẫn thương chưa một phút hững hờ Dẫu biết rõ lòng con yêu gian dối

Ôi tuyệt vời một tình thương vô đối Cứ cho đi rồi chờ đợi nghìn năm Chỉ mong con có một phút hồi tâm Biết sám hối một đời yêu gian dối

Tạ ơn Người, Lời Tình nồng réo gọi
Ánh Sáng nhiệm mầu chiếu rọi hồn hoang Ánh sáng vàng tràn ngập cõi lòng gian Xấu hổ một đời tham lam lừa lọc

Xưa đau khổ con vẫn thường hay khóc Giọt lệ nào giọt lệ của tin yêu?
Nay khổ đau xin được tri ân nhiều
Bởi con hiểu tình Chúa yêu muôn thuở!

Hương Nam, 29-8-2012

RIÊNG
Sóng đời
vùi dập tan tác giữa trùng khơi rồi xô giạt
bãi bờ đơn côi
dưới nắng vàng, bỏng rát bất động cả thân người một góc riêng
chừng như hư nát

Đêm lạnh lùng bão cát nhớ về ngược nhớ về xuôi
nhớ sóng, nhớ biển, nhớ người nhớ đồi gió, nhớ xa xuôi bầu trời nhớ tâm sự chơi vơi
nhớ chia đời, chia lẻ loi, chia hạnh phúc

riêng đã đúng hồi đúng lúc chung là chung tận phù sinh

chưa vẹn nghĩa trọn tình sóng đời xô lấp
tới tấp

rồi ra
nắng võ vàng, mưa ngục ngập một mảnh hồn riêng
giữa cô miên

ai có về đâu về đâu đó
một góc riêng đời vẫn mặc nhiên có kịp hát lời ca hạnh ngộ
hãy sẽ là riêng đến muôn niên

Hương Nam, đồi cát tháng 6, 2012

PHÚT CUỐI
mỗi phút đời qua đi cứ như là phút cuối không có phút từ ly không còn giây xin lỗi

thời gian không bước vội mà lặng lẽ kinh hoàng
ai biết điều chưa tới chắc gì khỏi gian nan

đêm vẫn đêm cơ hàn ngày vẫn ngày đói lả có phút nào thanh nhàn phút nào không hối hả

biết phút nào tàn tạ dòng thời gian vô tình bây giờ là tất cả
của một kiếp nhân sinh

bây giờ là chính mình phút này là phút cuối kết thúc cuộc hành trình trên trần gian rong ruổi

xin dâng Người phút cuối phút từ ly tuyệt vời

Hương Nam, 15-8-2012

THẢN NHIÊN
thản nhiên em! thản nhiên em! tà huy lam tím bên rèm mắt nâu trần gian có nghĩa gì đâu
bóng đời như thể bóng câu qua đời

bấy giờ xanh biếc viễn khơi
bấy giờ nhung lụa vợi vời cách xa bấy giờ vắng lặng tiếng ca
bấy giờ bất động cành hoa chung tình

bốn bề động, một cõi thinh
sắc không cũng vẫn thân hình đấy thôi cát vàng bay cõi xa xôi
đẹp hơn chung cuộc kiếp người truân chuyên

ước gì em được thản nhiên
ve sầu hóa bụi giữa miền hoang vu dế giun thương hát lời ru
cho người về cõi thiên thu an bình

thản nhiên vào cuộc đăng trình
thản nhiên khép lại mối tình tuyệt luân tạ ơn hương khí thanh xuân
nuôi nhau một thuở gian truân nhiệm mầu

Hương Nam, 15-8-2012

CÒN AI?
Gửi cho nhau tấm hình Thời son trẻ xinh xinh Nay kẻ còn người mất Sau một thoáng đăng trình

Ngày đó, nay còn ai? Rồi ai sẽ chia tay?

Người đi thanh thản lạ Kẻ ở lại u hoài

Ai kể cho ai nghe Tuấn mã và cổ xe Đang chờ ai trước ngõ
Chiều nắng nhạt vàng hoe

Ai biết giờ biệt ly? Ai biết rõ hạn kỳ? Chỉ một mình đã đến Chỉ một mình ra đi

Sự thế cứ xoay vần
Chẳng đợi, chẳng phân vân Cứ yêu nhau mà sống
Cho trọn cuộc hồng trần

Rồi sẽ không còn ai
Trên kiếp dương gian này Ước mong còn tất cả Trong cõi sống ngày mai

Hương Nam


KHÓC
Thôi em đừng khóc mà chi Vừa yêu đã vội chia ly suốt đời Còn bao nhiêu nữa em ơi
Có chăng cũng chỉ một lời tiếc thương

Ai rồi cũng một đoạn trường
Mười phương cũng chỉ một phương trở về Một mình đếm bước lê thê
Bóng người sương phụ sao khuê mịt mờ

Còn ai nhặt lại câu thơ
Bay trên đồi cát tinh mơ ngày nào Chút tình trong nắng hanh hao
Hồng phai cuối phố tan vào lãng quên

Thời gian mất tuổi mất tên
Nhạt nhòa dấu tích viết lên cát vàng Ai đi về cõi hồng hoang
Ai còn ở lại giữa đàng viễn du

Thôi em chiều đã cuối thu Ngựa xe một cỗ gật gù đón đưa Tình rồi tình vẫn như chưa
Yêu em biết mấy cho vừa thời gian

Hương Nam

LÊN TRĂNG

lên trăng tìm cuội thăm chơi
trăng còn vàng rượm cuội vời nơi nao cây đa non nước thuở nào
bóng tàn, lá rụng nghẹn ngào đêm thu

ca dao còn nửa khúc ru
trăng ơi một áng mây mù ngang che xót tình bụi chuối sau hè
thương cây khế ngọt vàng hoe nỗi sầu

cuội ơi cuội ở nơi đâu
trăng mờ hoang hoác nhuốm màu tang thương còn chăng băm bấy phố phường
cánh đồng diều gió, con đường trăng đi

sao đành vội phút từ ly
nơi ăn chốn ở, đường đi, lối về chỗ cuội ngồi, bỗng tái tê
nắng mưa bóng cả rợp che mái đầu?

liệt tông liệt tổ còn đâu
bụi tro hồn phách nát nhàu sử ca cuội ơi còn nước còn nhà
còn trăng vàng ngọc còn hoa ân tình

còn thân nhân, còn thân mình còn câu lục bát, mái đình, cây đa Hương Nam

THƠ PHÙ DU

TÌNH THƠ THẬP GIÁ
Bài thơ yêu thập giá Con kính về Giêsu Tình Thập Giá cao cả Con phận người phù du

Viết thơ yêu Thập Giá Gẫm tình Chúa Giêsu Chết vì yêu thiên hạ Ơn cứu độ thiên thu

Con làm sao hiểu đủ Con yêu sao cho vừa Nên vụng về ý tứ
Nên nét mực nhòa thưa

Con gom nhặt tất cả Nước mắt lẫn nụ cười Sướng vui hay vất vả Lúc niềm tin chơi vơi

Ép vào thơ Thập giá Buổi chiều thu mượt mà Trong khu vườn thay lá Du dương phổ bài ca

Bằng chân tình thổn thức Không ngọc ngà ngát hương Không kiêu sa bóng mượt Nhưng rất đỗi tầm thường

Ngàn cung điệu trầm bỗng Lời êm ái thiết tha
Như cuộc đời con sống
Đặt trọn vào tay Cha

Bài thơ tình Thập Giá Con kính tặng Giêsu

Yêu Thập giá cao cả Trong phận người phù du
Phù Du
EM - EVA
Em bỗng thấy nắng quanh mình nhạt vội Vườn địa đàng thảo nguyên hết mướt xanh

Ánh trăng mộc lấp lửng chẳng an lành Không gió đông sao tái tê buốt lạnh?

Em chênh vênh giữa hai bờ đức hạnh Mỏi một đời giữa khắc khoải cô đơn

Tựa vào đâu? bể dâu lắm tủi hờn
Được gì không cả một đời dâng hiến?

Em chao đảo giữa thực hư miên viễn
Ước thiện chân giữa đành đoạn thế gian

Vì em mơ cõi mộng thật đàng hoàng Cất trong đó một chuyện tình thi vị

Em khờ dại, em không là thiện mỹ
Mất rồi! nguyên sơ quả phúc diệu quang

Dấu đi em, trái ngọt thưở địa đàng Dám dối Chúa trao anh tình chân thật

Em - Eva mơ lòng vị tha nhất
Phận bụi tro nên vương chút ngây ngơ

Chút kiêu ngạo trong yếu đuối dại khờ Tưởng rằng mình sẽ được, hóa ra mất!

Em tan rồi, giữa bão đời chất ngất Em hư không, đi tìm mộng hư không

Chỉ còn lại mầu nóng trái tim hồng
Em khờ dại, vẫn không ngừng thổn thức...

Phù Du, 30-8-2012

THƠ VŨ THỦY
NIỀM VUI CỦA MỘT BỆNH NHÂN
Chúa Trời ở tít trên cao Nhưng mà tôi thấy gần sao là gần
Mỗi khi tôi muốn phân trần Mỗi khi tôi bệnh, tôi cần tựa nương
Chúa tôi đã đến bên giường
Để tôi với được tình thương của Người

Chúa Trời ở với loài người Mà sao nhân loại hợt hời bất trung
Trái tim ai đã lạnh lùng Lòng ai như đã hóa khùng đi hoang
Bỏ quên Đức Chúa bên đàng Mình tôi, tấc dạ phũ phàng tìm vui

Chúa tôi chết lặng bùi ngùi Trên cây thập tự, tình vùi thiên thu
Mắt buồn của Chúa Giê-su Nhìn vào thăm thẳm hoang vu đợi chờ
Ngày tôi bụi đá chơ vơ
Mắt buồn lại hóa hai bờ yêu đương!

Chúa tôi mới chính là đường Con đường sự thật, con đường bình an
Con đường từ giữa nhân gian Dẫn về thiên quốc ngập tràn niềm vui
Chúa tôi vẫn cứ lui cui
Gần bên giường bệnh bùi ngùi thương tôi !

Giơ tay bám lấy áo Người Môi tôi thắm lại một trời tin yêu
Chúa tôi như thể nắng chiều
Ấm lòng lữ khách liêu xiêu trở về Tình yêu Chúa trải bốn bề
Chân tôi vui bước đê mê theo Người !

Chúa Trời ở với loài người Tôi luôn tin thế nên đời tôi vui.
Vũ Thủy, 2/9/2012

NHỮNG BƯỚC CHÂN LÊN TRỜI
Ta đi giữa cuộc đời Ánh mặt trời tỏa sáng Ngày tháng cứ dần trôi Đưa ta về phía trước

Bước chân ta chậm dần Vì tuổi đời chồng chất Ta mất dần người thân Bàn chân ta khựng lại

Ngoái nhìn về phía sau Cả chuỗi ngày bươn bả Hạnh phúc lẫn khổ đau Ngọt đắng như men rượu

Mình ta giữa đêm này Chuốc rượu cho bóng tối Đất trời như đã say
Ta thấy đời thi vị

Bởi ngày mai trời sáng Tháng ngày lại sẽ trôi Đời ta lại tiếp bước
Những bước chân lên Trời!

Vũ Thủy, 1/9/2012

ĐẾN ĐƯỢC VỚI THẦY
«Không ai đến được với Thầy Nếu Cha không đổ ơn nầy xuống cho !»

Chúa ơi, con cứ lắng lo Kiếm tìm vật chất quanh co chợ đời
Xin thêm Thần Khí Chúa trời
Mở lòng, con đón những lời khôn ngoan Lời Thầy ở giữa trần gian
Như làn gió mới, như ngàn ánh sao!

Ngày xưa giữa cảnh ba đào
Bỏ quên Lời Chúa con nào thảnh thơi

Cánh hồng sương gió tả tơi Tìm về nẻo chính là Lời huyền siêu
Lời ban sự sống phong nhiêu Lời cho con hiểu tình yêu là gì!

Hôm nay “đến được với Thầy” Lòng con hạnh phúc tràn đầy Chúa ơi! Vũ Thủy, 26/8/2012
CHUYẾN ĐÒ CUỐI
Chiều nay gió đong sầu Lòng buồn như hoa rụng... Những ngón tay vụng về Viết vội mấy dòng thơ Gởi sầu theo cánh gió
Đẩy con đò về xuôi Tiễn cha đi chặng cuối.

Con đò nhỏ nhẹ tênh Đưa cha về cõi phúc... Có khúc sáo thiên thai
Du dương bài Thánh Vịnh Giữa thinh không cao vời Gợi lòng con nhớ lại
Hình bóng cha hôm nào!

Nghẹn ngào mấy dòng thơ Chơ vơ tình con trẻ...
Chẳng lẽ lại là mơ? Con thấy cha mỉm cười Lời cha còn vang vọng
Tình cha như sóng ngầm Tỏa ấm giữa đời con!

Con tiễn cha lần cuối Những nuối tiếc không còn Vì biết cha thanh thản
Nhẹ bước đường về quê... Cha nhìn đoàn thê tử
Ánh mắt cười như nói :
« Hẹn nhau cõi thiên đàng!»
Vũ Thủy, 20/8/2012
(Viết sau thánh lễ gởi cốt tro của bố tôi vào an nghỉ trong nhà thờ giáo xứ Tân Trang)

THƠ TUYẾT MAI TEXAS
MẸ ƠI !
Bà ơi chuỗi ngọc tay Bà
Sáng soi thiên hạ giang hà điêu linh Cho con nhìn tận lòng mình
Một vùng tăm tối u minh lâu đời

Con quì, dâng giọt lệ rơi
Dâng kinh chúc tụng dâng lời tri ân Xin Bà nhận lại tấm thân
Quên Bà, Từ Mẫu lòng nhân vô cùng

Dẫu con đã lỡ điên khùng
Vẫn tin chuỗi ngọc bao dung muôn đời Dưới chân Từ Mẫu kính lời…
Cho con được gọi “Mẹ ơi” một lần

Con tin Mẹ, sẽ ân cần
Chuyển lời con đến Phụ Hoàng thương con Tấm thân dẫu đã héo mòn
Linh hồn còn nhớ là con Vua Trời Mẹ ơi, con gọi “Mẹ ơi!”
Tuyết Mai Texas

BÃO
Một vòng thời gian bảy năm Chưa đủ quên những tang tóc Hoài niệm nào còn đang khóc Cây ươm chưa mọc chồi xanh

Bão lại về, có quá nhanh? Bão nhớ, bão yêu, bão giận? Hay chẳng nơi nào tiếp nhận Bão tìm lối cũ rong chơi?

Đêm đen rợn bóng ma trơi Gió rít ngã nghiêng thành phố

Bình an sao, trong bão tố
Nếu không còn chút niềm thương

Một lời nguyện từ quê hương Chút sẻ chia, lời thăm hỏi Đáng gì đâu một tiếng gọi Mà nghẹn ngào niềm ủi an

Nơi đâu cũng những gian nan Tình thương vượt xa ngàn dặm Thấu lòng trời cao thăm thẳm Được yêu giữa cảnh hoang tàn

Tạ ơn Chúa, những ủi an Trong đêm kinh hoàng bảo tố Vâng, anh em con còn đó
Trong cuộc đời, mãi yêu nhau…

Tặng New Orleans, ngày Bão Isaac, 29-8-2012 Tuyết Mai Texas

THƠ SONG LAM
ĐÊM
Một mình
bóng tối vây quanh nghe thật gần, thật gần... từng giọt buồn
nhỏ xuống
bên đời quạnh hiu

Đêm về sâu bóng tối đi đâu
nghe tận cùng, tận cùng... từ nghìn trùng níu lại những bàn chân khô chung cùng

Đêm rất lâu
bóng tối che ngang, cúi đầu nghe thật buồn, thật buồn...

từng giọt sầu rớt mau
xuống mộ sâu.

Song Lam, 27/8/2012

HÃY TRẢ LẠI THIÊN CHÚA
Hãy trả lại Thiên Chúa Dấu xưa vườn địa đàng Một tình yêu muôn thưở Không phai theo thời gian

Một lời hứa đã ban Khi Adam phạm tội Bóng đêm về giăng lối
Phủ kín cõi hồng hoang

Hãy trả lại Thiên Chúa Mùa xuân không héo úa Nghe từng bước thu qua Cho đông về trắng xóa

Hãy trả lại Thiên Chúa Mỗi ngày qua rất lạ Hanh hao chiều nắng hạ
Từng kiếp người cũng xa...

Hãy trả lại Thiên Chúa Con người của yêu thương
Không phù phiếm vô thường Không chông chênh sỏi đá

Hãy trả lại Thiên Chúa Tình yêu thưở ban đầu Không phai màu hương sắc Vẫn mãi mãi bền lâu

Và hãy trả lại Thiên Chúa Trái tim của yêu thương Hạnh phúc từ Thiên Đường Vinh quang từ Thập Giá Song Lam

THƠ ĐINH QUÂN
BÀN TAY THIÊN CHÚA
Cảm xúc theo tác phẩm của Bác Sĩ Bernard Nathanson: “The Hand of God, A Journey from Death to Life”
Và đồng hành với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phản đối
Chính sách Y Tế ‘Obamacare’ có những điều trái ngược với luân lý Công Giáo.
*’Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Xương cốt con Ngài không còn lạ lẫm gì, Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn Được thêu dệt từ lòng đất thẳm sâu
( Tv.139: 13- 15 )
*Bàn Tay Thiên Chúa hiển linh,
Hành trình cải tử hồi sinh cuộc đời (1)

Người đời đã lên án một bác sĩ Chối bỏ lời thề, đánh mất lương tri Giám sát tử hình hàng vạn thai nhi
Mang tội danh:“Bác sĩ của Thần Chết” Như nhiều người chúng ta đã nghe biết Họ ngụy biện lý do cần thiết hơn
Nhân loại phải giải quyết sự sống còn Buộc giới hạn sự sản sinh vượt mức Vì gia đình đông con không đủ sức Đem bao trẻ thơ bất hạnh vào đời Mạng sống người mẹ cần cứu kịp thời
Phải giải quyết không còn giờ lựa chọn Tội ác dấu dưới hào quang nhân đạo Hít-Le diệt Do Thái trong lò thiêu Cộng Sản tàn bạo chém giết quá nhiều Pol-Pốt giết một phần tư dân nước
Mà nhân loại không bao giờ quên được Nhưng chúng ta lại vô cảm làm ngơ Cố quên đi tội ác diễn từng giờ
Mười giây một thai nhi bị hủy diệt Mỗi năm quái vật khổng lồ nuốt hết Trên toàn cầu bốn mươi triệu thai nhi Thực ra con người đang suy nghĩ gì? Bằng những dụng cụ vô cùng ác độc:
Kìm, kẹp, dao, kéo, búa, dùi, máy hút…

Biến cung lòng mẹ thành một pháp trường Xử tử thai nhi chẳng chút tiếc thương
Phò Sự Sống hay đang Phò Lựa Chọn? (2) Cấm Phá Thai hủy mất bao quyền lợi
Kẻ kinh doanh công nghiệp béo bở này Họ thành lập tổ chức nghe rất hay:
Quyền Phá Thai với Liên Đoàn Hành Động Phò Lựa Chọn giương lên rừng biểu ngữ Chống phong trào Phò Sự Sống dâng cao Say cuồng nộ trong tiếng hét tiếng gào
Đâu lay chuyển được niềm tin vững mạnh Bằng Thánh ca, nụ cười bất bạo động Người không thể là công cụ bỏ rơi
Muốn tiến bộ phải ôm ấp tình người Vì cuộc sống là Tình yêu vô giá Quà tuyệt vời của Chúa Trời cao cả
Vì yêu thương nên ban tặng loài người Đã nhận thức cần thay đổi cuộc đời Không do dự phải quay về nẻo chính Phò Sự Sống là châm ngôn quyết định Sau bao tháng năm hối hận đời mình Bác Sĩ Tử Thần thức tỉnh hồi sinh (3) Phụng sự Chúa những chuỗi ngày còn lại

Bàn Tay Thiên Chúa nhiệm màu Tình thương tha thứ ân sâu tuyệt vời Con xin cảm tạ tình Người
Cho con diễm phúc cuộc đời hồi sinh.

*’Tay Tạo Hóa đặt bầu lửa đỏ, Giữa thinh không soi tỏ trần gian, Con người hối hận thở than,
Dám đâu tiếp tục những lầm lỗi xưa.’ ( Thánh Thi Phụng Vụ )

Đinh Quân


*Ghi chú :


(1) Diễn ý theo tên tấc phẩm ‘ The Hand of God, A Journey from Death to Life ‘
(2) Phò Sự Sống (Pro Life) và Phò Lựa Chọn (Pro Choice) hai phong trào đối nghịch

Chống Phá Thai và Ủng Hộ Phá Thai.
(3) Bác sĩ Bernard Nathanson, bị người đời lên án là Bác sĩ Tử Thần, vì ông đã giám sát 75.000 ca phá thai, trong đó có cả chính con mình.Ông hăng hái nhúng tay vào tội ác khủng khiếp này, nhưng gần cuối đời đã xám hối và trở lại đạo Công Giáo. Khi đã 70 tuổi, ông được Đức Hồng Y O’Conner ban phép Rửa tội tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick, New York ngày 8/12/96 và qua đời năm

2011- Bác sĩ Nathanson đã lưu lại tác phẩm ‘ The Hand of God, A Journey from Death to Life ‘ kể lại tội lỗi mình và được Bàn Tay Thiên Chúa đem về đường chính. Đây là một trong những tác phẩm tự thuật nổi bật nhất của thế kỷ 20 và được dịch sang nhiều thứ tiếng, lôi cuốn hàng triệu độc giả.



THƠ THẾ KIÊN DOMINIC
Tri ân CLB
THI CA CẦU NGUYỆN
Thi ca cầu nguyện dụ khuyên tôi:
Đúc chuốt vần thơ tiến Chúa Trời Phục vụ giáo dân vui sống đạo
Hiệp thông văn hữu mến thương đời…

Thế Kiên Dominic
(Trên giường bệnh- Sài gòn ngày 25/8/12.)

THƠ TRẦM THIÊN THU
HUẾ MỘNG MƠ
Hương giang lờ lững mộng mơ
Ven theo Đại Nội ngẩn ngơ ráng chiều Chồn chân đếm bước Văn Lâu
Thiêng liêng đàn tế Nam Giao chiêu hồn Nam Ai ru điệu gợi buồn
Mênh mang núi Ngự thì thầm tiếng chim Nắng chiều còn phảng phất thơm
Mà thơ chợt tím, thi nhân mềm lòng Nón bài thơ xõa tóc nghiêng
Nét duyên xứ Huế dịu dàng bước đi Chừ o xa mãi bên tê
Răng ta còn đứng bên ni lặng nhìn? Bâng khuâng mấy nhịp Tràng Tiền Dòng sông Thạch Hãn nhớ quên đất trời Bên cầu Ái Tử chơi vơi
Miên man nhớ mẹ, bồi hồi ngái xa Không còn mẹ, chẳng còn cha

Chừ ta lặng lẽ mình ta lạc loài… Mái chèo khua nước sông đời Câu hò vẫn chở đầy vơi con đò!

Trầm Thiên Thu Huế, 16-8-2012

CHỮ YÊU
Yêu thương phải có hai người
Chỉ có một người đâu thể yêu thương Như trong cuộc sống đời thường
Dép hay giày cũng phải chung đôi hoài Là đôi không được tách rời
Không ai được sống lẻ loi lúc nào Sống riêng có dễ gì đâu
Sống chung còn khó hơn nhiều, người ơi! Khó mà sống được mới hay
Là không ích kỷ nhưng đầy bao dung Quên mình để sống hòa đồng
Sẻ chia gian khó cảm thông kiếp người Yêu là cùng khóc, cùng cười
Động lòng trắc ẩn với người đắng cay Yêu là mở rộng vòng tay
Khoảng cách lấp đầy bằng khối tình thương

Trầm Thiên Thu, Khuya 27-8-2012

CỨ LÀ CHÍNH MÌNH
Hãy cứ là chính mình Đừng bắt chước ai khác Bắt chước là ngu ngốc Là đánh mất chính mình
Người ta sẽ coi khinh Những người ưa khoác lác Chính mình còn đánh mất Thì còn làm được gì?
Ta cứ là chính ta
Nghĩa là không nịnh hót Mặc ai cao hay thấp Mặc ai kém hoặc hơn
Đừng khó chịu, giận hờn
Đừng hiềm khích, bè phái

Đừng ích kỷ, tự ái
Đừng ghen tỵ, a dua Ta cứ là chính ta
Biết hy sinh, chịu đựng Không chỉ trích, vu khống Nhưng hòa đồng, yêu thương

Trầm Thiên Thu, Sáng 28-8-2012

CHIỀU BÀ NÀ
Cáp treo lên núi Bà Nà
Mênh mông cõi đất, bao la cõi trời Cây xanh thăm thẳm núi đồi
Quanh co đèo dốc gọi mời khách xa Dừng chân thư thái Bà Nà
Bước đời lãng tử Suối Mơ ghé vào Chợt tim rung nhịp thương yêu
Tình treo lơ lửng giữa chiều bâng khuâng Người xưa xa ngái ngàn trùng
Nghiêng dòng ký ức bềnh bồng còn nguyên Hoàng hôn buông thật êm đềm
Hóa thành cổ tích giữa miền-thực-hư

Trầm Thiên Thu, Đà Nẵng, 15-8-2012

ĐÊM NHA TRANG
Nha Trang gợi ký ức xưa
Biển bồi hồi vỗ sóng thương rì rào Như lời ru giấc ca dao
Miên man kỷ niệm ngọt ngào tình ca Giật mình trăn trở câu thơ
Người xưa chợt bước ra từ chiêm bao Vui, buồn lẫn chút xuyến xao
Tình nhân đôi bóng dắt dìu tay nhau Thu về xa ngái tình đầu
Liêu trai niềm nhớ, hoang sầu niềm thương Mộng du bãi biển Nha Trang
Một mình đếm bước lang thang, mơ hồ…

Trầm Thiên Thu, Nha Trang, 17-8-2012

THƠ MIC CAO DANH VIỆN
SINH NHẬT 55
Nhắm mắt lại để nhìn Ngày mình xưa mở mắt Làm thơ bé sơ sinh Năm lăm mùa sinh nhật
Dòng đời trôi lật đật
Tôi trong gốc Trọng Cần Tôi trong đời Trung Chánh Tôi trong cõi Thanh Xuân
Một hồng ân lớn dậy
Tôi hạnh phúc Huy Hoàng Từ Phi Yến giăng ngang Mùi Hương Thu quyến rũ
Thương em tôi lam lũ Tìm chút sáng Kim Tân Cuộc sống sao ngại ngần Cho em điều nhiệm lạ
Ơ hay!Vô duyên quá! Tôi có được là chi
Mà nghĩa nặng phù trì
Đời đa mang canh cánh
Tuổi đời đi chóng vánh Nữa thế kỷ cuộc đời Ai? Anh chị em tôi?
Kiếp phù sinh vội vả Năm lăm mùa phước cả Lằng lặng đếm hồng ân Giữa dòng đời nhiệm lạ
Tôi tha thiết ơn cần
Nhớ Mẹ Cha sinh dưỡng Thương anh chị đỡ nâng Xót em đã chung phần Tôi tìm về nguồn cội
Mừng tôi năm lăm tuổi Mừng một suối hồng ân Ai để tôi rong ruổi
Ai cho Bánh Thiên Thần

Mic Cao Danh Viện

VIẾT CHO ANH
Kính nhớ anh Hai, nhân ngày bổn mạng Louis

Xe lúc lắc dòng chữ rung rinh Gởi về cha mẹ tin an bình Của người con đi chiến binh
Dứt tình phụ mẫu, kết tình quân nhân…..
Anh Hai
Thời chinh chiến tuổi đời ai đếm được Rất mong manh sự sinh tử, tử sinh Anh ra đi khoác màu áo chiến binh Mà mang cả gia đình trong nỗi nhớ

Là anh cả của bầy em thơ nhỏ Ai hiểu anh không lo lắng ưu tư
Thương chị ba gởi lọ thuốc xức đầu Nhớ anh bốn giọng ồ ồ máy gạo

Thương mẹ cha lo từng ngày cơm áo Mấy em thơ còn chưa được đến trường Đời chiến binh ai đếm được gió sương Ai đọc được trong anh niềm phó thác

Rồi đến lúc tuổi xuân đang thơm ngát Anh về nhà cờ tổ quốc vương mang Hàng nến trong cháy sáng thắp hai hàng Giữa mẹ cha và bầy em tiếc nuối

Nữa thế kỷ giả từ đời rong ruổi
Anh về nguồn Chân Thiện Mỹ làm thơ Gieo ý tứ, rung giòng nhạc tôn thờ
Làm nhiệm vụ Anh Hai trong tình Chúa

Lời thơ anh ngày xưa còn chan chứa Như tình anh còn xanh mãi tháng năm: “Sài gòn, Quãng ngãi cũng gần
Hẹn ngày mãn tập con lần về thăm”

Ngày ấy không xa, cha đã về lâu lắm Mẹ cũng đi, chắc đã gặp nhau rồi “Thiên đàng, hạ giới gần thôi
Hẹn ngày Chúa định nhà tôi sum vầy”

Mic Cao Danh Viện, 19-8-2012

VẦNG TRĂNG MẸ

Thưở địa đàng vương mang điều bội phản Mẹ là trăng nơi thiên ý cao sâu
Sáng lung linh, treo trong Gió nhiệm mầu Là gương chiếu ánh Mặt Trời Chính Ngọ

Được gìn giữ không vương tội nguyên tổ Ngọc lưu ly thơm ngát Đức Đồng Trinh Là Hòm Bia Con Thiên Chúa nương mình Mẹ thanh khiết như trăng vàng diễm lệ

Trăng Bê lem cho đời Ngôi Cứu Thế
Sáng khiêm nhường nương trong áng Mây che Khi bầu trời chợt tối đỉnh Calve
Trăng sầu tím hiệp dâng cùng hiến lễ

Gương nhân đức sáng soi đoàn hậu duệ Tòa Đấng khôn ngoan, là bệ của Vua Trời Mẹ tiên phong xuất sắc phận là người
Đã chạm đến nguồn vô biên Thiên Chúa

Vầng trăng Mẹ muôn đời không tàn úa
Vì vinh quang ơn Mông Triệu Thăng Thiên Trăng Maria luôn tỏa ánh dịu hiền
Trên con cái đoàn lữ hành dương thế

Ave Maria! Kinh Kính Mừng dâng Mẹ Đoàn thần dân xưng tụng Đức Nữ Vương Ôi cao sang! Mẹ là cửa thiên đường
Đến với Chúa, con náu nương tình Mẹ

Mic Cao Danh Viện, 13-8-2012

THƠ ĐÌNH CHẨN
CHÌM LẮNG
Cho con
chìm lắng thật sâu
Bên đường hối hả, giữa bầu trời không.
Như rừng tỉnh giấc lặng trông Nghe chim hót, đón hừng đông gọi ngày.
Khi trời nắng, khi mưa bay
Khi cuồng phong bủa, khi mây giăng sầu.

Cho con
chìm lắng thật lâu Từng giây hít thở lặn sâu trong Ngài
Khi hoàng hôn biệt non đoài Bóng chiều theo gót chân Ngài lên non.

Cho con
chìm lắng thật trong Như hạt cát nhỏ rơi lòng đại dương.
Dạt dào sóng nhạc hoa hường
Giăng buồm vượt bến đoạn trường phiêu linh.

Cho con
chìm lắng trọn tình
Hồn khát Chúa, Chúa hiến mình chờ mong.
Chờ con gối uốn tay vòng Chờ con giũ bỏ lạc trong tim Người
Thinh không thêu dệt tơ trời Hồn say giấc, gối tay Người ươm thơ.

Người như suối mát mộng mơ Người là tất cả con chờ con mong
Người là Cùng Đích, Cội Nguồn Vạn lòng khao khát, muôn sông chảy về. Đình Chẩn 27.05.2012
NGƯỜI BÊN EM
Chuông thành cổ ngàn năm Ngày ngày reo ngân vang Sao lòng em thổn thức Bâng khuâng trời xa xăm.

Thời chăn trâu cắt cỏ
Em thường đợi chuông chiều Giong trâu về đi lễ
Hương đồng nội ùa theo.

Bây giờ nơi xa ấy
Đồng cỏ biết còn không Bê vàng còn nhơ nhởn Triền đê mút đòng đòng?

Tre xanh rợp bóng mát Gió ru lời yêu thương Hay tường mới ngăn cách Sáo diều rơi nghẹn buông.

Có gì làm em khát Có gì cho em mong Có gì mà em đợi
Từng giọt rơi boong…boong…?!

Xin em như làn gió Rung rinh biển lúa vàng Mặc mây buồn giăng bủa
Người bên em Thiên đàng. Đình Chẩn Rm 06.06.2012
HÈ PHA LỆ
Kìa ai chợt gọi tên em
Bóng hình chen bóng chị Sen dập dìu. Hè Pha Lệ,
Ôi gió thoảng đìu hiu
Xanh xanh rải sóng nắng chiều vàng thu Thu đang đến khắp kinh thành ánh sáng Trên chồi biếc tỏa rạng mười phương Gió xôn xao
Trời quê hương thổn thức
Việt Nam ơi, mùa phượng chảy máu hồng!
Nghe như sóng vỗ biển đông Non non nước nước Diên Hồng sục sôi Ngàn năm
Tàu ngược,

Tàu xuôi Bên chia, bên cắt,
Sầu rơi hoang buồn!
Bao giờ gạn đục khơi trong…?!

Đình Chẩn, Paris 05.07.2012

THƠ HOÀI MẶC GIANG
GỬI LÒNG CHO TRĂNG
Lá rơi đã úa trên ngàn
Tôi còn hay mất dưới màn nguyệt sương Bóng mây khuất nẻo miên trường
Hồn thơ ngưỡng vọng con đường cố hương Có ai ấp ủ nghìn thương
Gửi lòng vướng bận cho vầng trăng khuya

Hoài Mặc Giang


PHỤ NHAU
Nghìn năm một tiếng tơ lòng
Ai đem thác gửi cho giòng sông trôi Người đi về phía xa xôi
Còn nghe tiếng vọng của lời phụ nhau

Hoài Mặc Giang


TẶNG VẬT CỦA ĐỜI
Đời chẳng bao giờ cho không Hạnh phúc mà ta có
Là công khó từng ngày Góp gom tứ bao buổi

Đời chẳng bao giờ cho không Tương lai đâu xa gì
Ngày mai là thực tế Bắt đầu từ hôm nay

Đời chẳng bao giờ cho không Trái ngọt ta muốn ăn
Hãy vun xới bây giờ Từ mầm non gian khổ

Đời chẳng bao giờ cho không Đóa hồng nhung tươi đẹp Chờ ta đưa tay hái
Trên cành đầy gai nhọn

Đời chẳng bao giờ cho không Xin hiểu rõ điều này:
Hạnh phúc ta muốn có Thật gần-ở trong ta.

Hoài Mặc Giang

THƠ THANH HƯƠNG
NHỚ TRI KỶ

Tôi lạc giữa dòng đời gảy khúc ca Xa lắc bốn mùa, chốn nao quê nhà
Thời áo trắng, một thời sao thương quá Bôn ba giờ, để kỷ niệm trôi xa

Thoáng đã hai mươi mấy năm mặn mà Chợt đọc lại dòng nhật ký hôm qua Bước chân sư phạm còn in cát trắng Mùa nhãn lồng Bà Rịa ngọt phù sa

Bao tháng hè phượng rám đủ mùa hoa Là khăn gói thân sĩ tử xa nhà
Từng con chữ nuốt qua mùa cá nổi Gói văn chương đầy vị chén cơm cà

Chiều ven biển, sóng nhòa dấu chân xa Trả nguyên sơ những kỷ niệm thật thà Thủy triều dâng đầy mắt xưa ngân ngấn Tan vào hồn núi, gọi nhạn ngày xa

Lạc nhau rồi giữa đưa đẩy phồn hoa Kẻ đầu mây, người cuối dãy ngân hà Có khi vào thiên thu ta đâu biết?
Non sông này còn tri kỷ chúng ta
Thanh Hương, 2-9-2012

ONG CON ÁO TRẮNG
Theo con từng bước đến trường Quanh co lối nhỏ tan sương giấc nồng

Chim Oanh ríu rít ven sông
Chào con! Chú bé nhi đồng dễ thương

Tung tăng chân bước trên đường
Quần xanh áo trắng tinh tươm gọn gàng

Hồng hồng cặp sách vai mang
Con là mầm sống ươm vàng ước mơ

Mẹ yêu quá bước chân thơ
Hằng ngày dưới gốc phượng chờ con ngoan

Tùng! Tùng…trống điểm học tan Chú Ong nhỏ bé vỡ đàn vo ve

Nắm tay Ong kể Mẹ nghe
Cô khen con đọc vần Me rõ ràng

Âm e… khe khẽ rồi vang
Âm m… môi sát khẽ khàng tròn ơ

Chúm cha chúm chím…i..tờ
Mai này khôn lớn Mẹ nhờ con thôi!

Đường đi còn quá xa vời
Tay con Mẹ dẫn qua đời đa đoan

Cho dù đường có thênh thang
Trên đôi gánh Mẹ, dịu dàng tiếng con

Ê…a…con nhé! cho tròn
Vang theo trưa gió làng thôn vọng đầy

Mẹ no tiếng đọc ngây ngây
Hòa theo nhịp võng ru say…à…ời

Và yêu nét bút con ngồi
Loay hoay, nắn nót đưa ngòi lá tre

Chiều về nhạt nắng chân đê
Chén cơm Mẹ thổi, gạo quê thơm lừng

Vị canh rau ngót nhớ nhung
Con ăn no ấm cho cùng yêu thương

Mai sau muôn nẻo dặm trường
Vươn vai Phù Đổng bước đường tương lai

Nhưng Mẹ lo lắm ngày mai Khi con đi giữa cỏ gai cuộc đời

Đảo điên danh vọng nổi trôi Xa dần tay Mẹ, xa nôi gia đình

Quê nhà những sáng bình minh Chim Oanh líu ríu gọi tìm tiếng quen

Lá rơi man mác bên thềm
Phủ đầy tim mẹ, buồn thêm mịt mù

Rồi mai trong cõi thiên thu
Đừng quên lòng Mẹ tiếng ru ngọt ngào

Đừng quên trường lớp thưở nao Còn in dấu bước xôn xao học trò

Chiều quê ngơ ngác cánh cò Nhớ về chốn cũ bến đò lặng tăm

Áo nâu hiu quạnh ngóng thầm Ong con áo trắng xa xăm chưa về

Lối mòn cỏ ướt ủ ê
Chỉ còn chân Mẹ đi về hư vô.
Thanh Hương

THƠ VIỄN ĐÔNG
THƠ TÍM
Dưới gốc bằng lăng nhặt kỷ niệm Cánh hoa tim tím, tím bâng khuâng Người xa xăm quá, tôi buồn lắm (*) Kỷ niệm bây giờ tựa hồng hoang
Tôi vẫn làm thơ để nhớ người Viết bằng mực tím, tím mồng tơi Viết bằng nỗi nhớ thời áo trắng Hò hẹn với người rất tinh khôi
Tôi tiếc lời xưa không dám ngỏ Để giờ tơ rối cõi lòng tôi
Vu vơ chờ đợi, vu vơ nhớ
Tím cả mộng mơ – Người xa rồi!
Cứ chiều mưa bụi lại lang thang
Thơ thẩn một mình buồn mênh mang Chợt gọi tên người – Tìm xa ngái… Nâng niu từng cánh tím bằng lăng
Xin gởi cho người màu tím nhớ Hóa thành thơ tím, tím tương tư Biết người còn nhớ gì không nhỉ? Có kẻ bây giờ vẫn làm thơ!

Viễn Đông
(*) Thơ T.T.KH.

MƯA HỒNG ÂN
Tình yêu Thiên Chúa cao vời Bao la khôn ví, đất trời kém thua Lòng Thương Xót Chúa hải hà
Mưa Hồng Ân vẫn chan hòa khắp nơi Dù con tội lỗi tày trời
Máu Giêsu rửa trắng ngời như xưa Từng giây, từng phút, từng giờ
Hồng Ân Chúa chẳng ngừng mưa chút nào Những khi khốn khó, lao đao
Ngài thương cứu vớt, ngọt ngào yêu thương Khi cô đơn, lúc sầu vương

Ngài thương an ủi và đồng hành luôn
Đường đời lắm bước thăng trầm
Giúp con cảm nghiệm Hồng Ân Chúa Trời
Để con nên giống Chúa thôi
Buộc con phải xót thương đời tha nhân Thương bằng lời nói, việc làm
Thương bằng ánh mắt dịu dàng cảm thông Thương bằng thái độ hòa đồng
Thương bằng cử chỉ đỡ nâng chân thành Ân tình đền đáp ân tình
Yêu người là trả nợ tình Giêsu

Viễn Đông, Đêm 20-8-2012


LUẬT YÊU

Yêu nhau cho trọn cuộc đời
Yêu nhau đến hết làn hơi cuối cùng
Đó là trọn nghĩa thủy chung
Là vâng lời Chúa cửu trùng dạy khuyên Yêu là Thánh Luật Chúa truyền
Phải yêu thương mọi tha nhân quanh mình Không yêu bằng khối chân tình
Chỉ là tự dối chính mình mà thôi Chúa nói thật, chẳng nói chơi
Nợ tình, nợ máu, Chúa đòi từng giây Chúa ơi! Cuộc sống con đây
Xin thương dẫn đúng ý Ngài luôn luôn Cả khi vui lẫn lúc buồn
Thánh Giá là đường dẫn lối trường sinh

Viễn Đông Mằng Lăng, 13-8-2012



CUỐI THỜI
Chiến tranh loạn lạc khắp nơi
Tai ương, bệnh dịch, thiên tai hoành hành Ngày đêm nhân loại giật mình
Sợ lo đủ thứ, chông chênh bước đời

Tiên tri giả xuất hiện rồi
Hiểm nguy đe dọa, đất trời nghiêng chao Con người biết trốn nơi nào
Mau hãy trốn vào Lòng Chúa Xót Thương
Đây là thời điểm cuối cùng
Quyết tâm cố gắng sẵn sàng luôn luôn Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương Chở che nâng đỡ chúng nhân đêm ngày Mặt trời múa, mặt trời xoay
Đó là dấu hiệu của Ngày Công Minh
Đừng dao động, hãy giữ mình
Khi Chúa công bình vinh hiển giáng lâm

Viễn Đông, Đêm 24-12-2012







DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Dưới chân Thập giá thương đau Mẹ nhìn Con Một Dấu Yêu tử hình Đớn đau lòng Mẹ một mình
Loài người ơi! Cớ sao đành nhẫn tâm! Như gươm đâm Mẹ thấu tim
Con yêu tắt thở, chết oan cho đời Đắng cay lòng Mẹ khôn nguôi
Đồng công cứu chuộc cuộc đời tội nhân Mẹ đau lòng, chẳng oán than
Xin thương phù giúp phàm nhân khốn cùng Từng ngày khốn khó đau thương
Xin thương nâng đỡ vững lòng tin yêu Mẹ là Sao Sáng con theo
Con xin cùng Mẹ sớm chiều “xin vâng”!

Viễn Đông Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, tháng 9-2012

THƠ HOÀNG CÔNG NGA
GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN
(Kính tặng nhà thơ Trưởng lão Thế Kiên Dominic)

Nhà thơ già, tuổi ngoại chín mươi Lão lai tài tận giữa cuộc đời
Nằm trên giường bệnh lòng không khỏi Suy nghĩ  băn khoăn đến mọi người

“Đúc chuốt vần thơ tiến Chúa Trời Thành lời chúc tụng nở hoa tươi Phục vụ muôn người vui sống đạo
Hiệp thôngVăn hữu mến thương đời”(.)

Đường đi sắp trọn đời dương thế Sướng khổ trần ai trọn tứ bề Tuổi dẫu qua đi gần thế kỷ Lòng già đâu dễ để cười chê

Ngày ngày thấp thỏm trên giường bệnh Vẫn cứ làm thơ  chúc tụng đời
Vần thơ ẩn chứa lời cầu nguyện Cho cõi nhân gian giữ trọn lời

Tấm áo trinh trong ngày rửa tội Khoác lên mình trẻ lớn khôn nguôi Tuổi già canh cánh luôn gìn giữ Nhắm mắt xuôi tay trọn một đời

Bây giờ không còn thời gian nữa Góp chút sức tàn được mấy hơi Nhân gian đắp đổi nguồn ơn thánh Giữ trọn trong con đến cuối đời

Hoàng Công Nga
(.) trích thơ Thế Kiên Dominic

CHA GIÀ
(VỀ CỤ THẾ KIÊN)
Xin được hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho cụ Dominic Thế Kiên. Tôi cũng không nghĩ cụ đã cao niên như vậy. Cảm động thay người con gái thứ 5 của cụ, chị Tê-rê-xa Thu Hương lại chí tình đến thế. Xin gửi Cụ và người con hiếu thảo bài thơ chia sẻ. Nguyện xin Chúa gìn giữ và đỡ nâng cụ trong mọi giây phút của cuộc đời còn lại.

Người cha già
Tuổi đã cận kề bách niên
Hàng ngày vẫn viết những vần thơ Những vần thơ truyền lại cho con cái Tinh thần thờ phụng và sự lựa chọn ở đời
Những điều dại dột hay là sự khôn ngoan trong Chúa Những vần thơ như tấm gương soi cho nhiều thế hệ Kinh nghiệm của người đi trước
Chính là sự hiện của Thiên Chúa tình yêu

Con không làm được gì nếu không có Chúa
Chúa là bài ca tuyệt mỹ phủ kín đời con cho tới tuổi già Cụ già lập cập, mắt mờ, tay run
Đọc lại cho con mình viết những điều suy nghĩ Những suy nghĩ đứt đoạn ghép lại thành những tứ thơ Là những vần thơ ca tụng Chúa

Con đã quen rồi với lối sắp xếp chữ nghĩa
Để thành những câu ca như thuở nằm nôi nghe tiếng ru của mẹ Những câu ru mang theo hương đồng nội
Những câu ca về hạnh các thánh xưa
Những mùa nguyện, ngắm đã đi sâu vào lòng trẻ Và đã nuôi con lớn lên trong tinh thần đạo hạnh

Giờ đây con đã đi cuối chặng đường Mỗi ngày được gần kề bên nhà Chúa
Con sẽ viết lời ca trong những ngày còn lại Để ca tụng Chúa là nguồn mạch của tình yêu Để bản tình ca muôn đời được tiếp diễn
Và để thế hệ con cháu mai sau Luôn tự hào vì ông cha của chúng Là một người chính trực

Hoàng Công Nga

CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG ĐỒNG TIỀN NHỎ
Trong ống tiền của nhà thờ Những đồng tiền mệnh giá nhỏ Nằm lẫn giữa những tờ bạc khác
Thỉnh thoảng có một vài tờ giá trị cao hơn Những đồng tiền lẻ vẫn thường gặp nhau Rôm rả chuyện trò vào những ngày chủ nhật
Con đường đi ra chợ, quanh quẩn một vài cửa hàng tạp hóa Rồi chúng lại trở về nhà thờ gặp nhau…

Niềm vui của những đồng tiền nhỏ Là gặp gỡ nhau thường xuyên
Có những đồng tiền được bố thí cho những người ăn xin Chúng được xếp lại phẳng phiu
Và được trả cho những bữa ăn đạm bạc
Đồng tiền lại rơi vào tay của những bà nội trợ Tính toan cho cuộc sống gia đình
Trong thời buổi vật giá leo thang, xăng tăng giá! Chúng được trích lại một phần chia cho những đứa con Bỏ tiền ống vào những ngày chủ nhật

Ngày chủ nhật là niềm vui của những đồng tiền lẻ Chúng lại hoan hỉ gặp nhau
Kể cho nhau hành trình trong một tuần lễ Có những lần một vài đồng tiền lớn lạc vào
Kể lại những câu chuyện nhà hàng khách sạn Những nơi ăn chơi thượng lưu, tiền chảy như nước Bọn tiền lẻ há hốc mồm kinh hãi
Kiếp phận buồn tiền lẻ mong manh Đi loanh quanh ra chợ với nhà thờ Chẳng khi nào được vào nơi phú quý.


Đồng tiền lẻ của những người dân lao động
Là cả một tấm lòng hòa quyện mồ hôi, công sức Được chia sẻ chân thành cho những mục đích giản dị Nhưng mang lại một giá trị nhân văn
Và thể hiện tấm lòng thờ phượng Xin cho con sống thật với lòng mình Biết sẻ chia với anh em
Và làm những việc bác ái trong tâm tình yêu mến.

Những đồng tiền lẻ
Như những việc làm vô danh
Như những viên gạch xây dựng nền hòa bình
Nền hòa bình viên mãn được xây trên tinh thần nghèo khó Mà chỉ theo gương Đức Ky-tô
Tình thương được ban bố, sẻ chia

Hãy tập cho chính mình thói quen chia sẻ Vì đó chính là nền tảng đúc kết
Tạo nên phẩm giá của người Ky-tô hữu.

Hoàng Công Nga

NHỮNG NGHĨA TRANG THAI NHI
Trên quê hương tôi
Những nghĩa trang hài nhi mọc lên như nấm
Những người từ tâm lượm lặt những thai nhi về đắp cho một nấm mộ Những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã vội chia ly
Tại sao? tại sao thế nhỉ?

Có những người mẹ mặt còn búng ra sữa Chưa là vợ chồng đã vội mang thai
Những cô công nhân xa nhà vì mưu sinh cuộc sống Chui rúc trong những xóm trọ tồi tàn
Làm những công việc vất vả nhưng đồng lương chẳng mấy
Đôi khi còn bị ăn quỵt, phải góp gạo sống chung với người khác giới Có những nữ sinh nghèo ban ngày tới giảng đường
Ban đêm tranh thủ kiếm thêm tiền độ nhật Cuộc sống xa hoa luôn là cạm bẫy
Như con thiêu thân lao vào chỗ sáng kiếm đồng tiền.

Đời sống luôn có những nguyên nhân
Làm cho những giá trị đạo đức trở thành suy đồi Lũ trẻ lớn lên không được học về nhân bản
Mục tiêu kiếm tiền là cứu cánh của những con người trẻ Những lộ trình tương lai được hình thành
Song song với con đường tiến thân đầy toan tính Họ là ai? Là những trí thức trẻ, thế hệ tương lai

Xã hội vật chất và hưởng thụ
Đang sản sinh ra những con người vô cảm Lạnh lùng trước những cảnh thương tâm

Những thiếu niên gây án mà nghĩ như chuyện bình thường Những cảnh xảy ra trên phim ảnh
Đã nhập tâm làm bọn trẻ hoang mang
Có những người kiếm tiền một cách dễ dãi Bên cạnh những người chẳng có kế mưu sinh Báo chí vô tình hay dã tâm
Khai thác những chuyện lá cải, đầu độc thế hệ trẻ Ai! Ai sẽ chịu trách nhiệm về những chuyện này?

Tôi rùng mình khi truy cập vào những trang web
Đầy dẫy những chuyện hậu trường, vụ án, bán dâm
Những hình ảnh mãn nhãn làm tổn hại biết bao tâm hồn trẻ Giờ đã trở thành mãn tính vô phương cứu chữa.

Tôi đứng giữa nghĩa trang thai nhi Hàng ngàn, hàng chục ngàn ngôi mộ
Và hình dung tiếng thét gào của những sinh linh Những thai nhi chưa đủ hình hài
Bị vứt bỏ bên lề cuộc sống
Chúng đang khóc than, lên án những cha mẹ vô lương Lên án một xã hội duy vật chất
Bản án treo lơ lửng trên đầu những bậc thức giả
Cầm cân nẩy mực nhưng để xã hội trở thành phi nhân

Tôi nhắm mắt, tôi bịt tai lại
Nhưng những hình ảnh cứ nhảy múa
Vị Linh mục quỳ gối bên một nấm mộ mới đắp Nằm lẻ loi không đi vào hàng lối
Ngài quay lại nói với tôi
Lại có một người chôn trộm tối hôm qua

(Có những cặp trai gái nhiều năm sau tới nơi thờ tự cầu siêu cho những thai nhi bất hạnh mà họ đã vô tình vất bỏ. Trong lòng họ luôn là một ám ảnh bị dằn vặt suốt đời)

Hoàng Công Nga


KHI CON TIM TRỞ CHỨNG
Con cứ tưởng con hoàn toàn khỏe mạnh Thỉnh thoảng cảm mạo, nhức đầu sổ mũi Nhưng con đã lầm vì con tim gây sự Làm con suy sụp trong một vài giây phút

Một áp lực nặng đè trên ngực trái
Con choáng váng, dồn dập hơi thở nặng nề Hai mí mắt chảy dài làm mờ tất cả
Con biết rằng mình hoàn toàn ngã quỵ


Chỉ những lúc này, con kêu cầu tới Chúa Nghĩ lại sao thấy lòng đầy xấu hổ Chẳng phải kiêu căng tự mãn đấy sao?
Xin thứ tha cho con vì dại dột


Có những lúc ốm đau mới biết sức mình Thật mỏng dòn như bình sành dễ vỡ Một cơn gió thoảng qua đã làm ngã quỵ Tan biến theo những dự định ban đầu


Có những điều tưởng chừng như bất biến Đã đổi thay nhanh ngoài sức tưởng tượng Vì suy nghĩ của con người vốn hạn hữu Mà Đấng vận hành thời gian là chính Chúa


Hình ảnh của thành Sodoma và Gomora Cơn bão lửa của Nagasaky và Hyroshima Vẫn tồn tại trong ký ức nhiều thế hệ
Sự hủy diệt của nền văn minh cực đại


Những cơn sóng thần đã cuốn trôi tất cả Những phun trào của hỏa diệm sơn vùi lấp
Những cơn động đất làm sụp đổ những kỳ quan
Để biết rằng thế giới này chỉ cần rung chuyển nhẹ


Con nhắm mắt để hình dung những tai biến Đã xảy ra khi con tim không còn dễ bảo Để biết rằng thân phận mình yếu đuối
Để biết cậy trông vào Chúa, Đấng từ nhân

Hoàng Công Nga

THIÊN ĐÀNG MỞ RỘNG
Cánh cửa thiên đàng mở rộng
Cho những người có lòng ngay thẳng
Biết nghĩ về người khác và sống tinh thần phục vụ Họ sống bằng con tim thổn thức
Nhịp đập yêu thương, sẻ chia với mọi hoàn cảnh Chẳng cần tính toán lợi lộc
Vì họ biết phần thưởng của họ được Chúa trả công

Chẳng phải khi con làm những việc lớn lao Thiên hạ đã không tiếc lời ca ngợi
Người đời đã dành cho con phần thưởng Con không cần đợi Thiên Chúa trả công Khi ta làm việc thiện mà tính toán Thiên Chúa cũng tính toán lại
Bởi vì Ngài là đấng công bằng
Không để cho ai phải kêu ca, phàn nàn

Sống và làm theo Lời Chúa Con phải chấp nhập thiệt thòi
Sự khôn ngoan của người đời khác hẳn sự khôn ngoan trong Chúa Cho nên đôi khi ta thấy
Giáo hội như con cừu non giữa bầy sói
Bầy sói dữ tợn, nhe nanh vuốt sẵn sàng cấu xé Xẻ thịt những con cừu dại dột
Đấu tranh cho công lý chỉ dựa vào bản hiến chương Tám phúc Những con người bần cùng cất lên những tiếng kêu vô vọng Để bị phơi bày trên mặt báo những điều trái ngược
Làm đau khổ và hành hạ những con tim khờ dại Nhưng họ sẽ không mất niềm tin

Niềm tin vào ánh sáng, sự thật và chân lý
Đã được chứng minh qua lịch sử của loài người
Những biến thiên của đất trời, những thay hình đổi dạng,
Những nghi án trong lịch sử, những bí mật tưởng chừng chẳng bao giờ hé lộ Đã được phơi bày và minh chứng cho sự thật

Thiên Chúa là đường, là sự thật và là chân lý Ngài sẽ không để bạn phải thiệt thòi
Ngài vẫn luôn đỡ nâng và gìn giữ bạn
Vì Ngài biết bạn luôn tin tưởng nơi Ngài.
Hoàng Công Nga

THƠ
HOÀI VIỆT NGUYỄN VĨNH TƯỜNG
PHÁT HUY NHÂN ĐỨC
Phát huy nhân đức phát tinh hoa Công chính thực thi tạo thái hòa Mến Chúa khuyên răn xa lánh tội Yêu người luôn nhớ nhắc nhau tha Tin Mừng chăm học tìm ngay thẳng Chân lý giảng rao sống thực thà Khiêm tốn là đường vào cõi phúc Vĩnh hằng tao ngộ thảy Nhà Cha

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

TẠ CHÚA VINH TÔN TỪ MẪU

Diễm lệ cao sang tựa ánh minh
Cưu mang Thánh Tử Chúa thiên đình Hồng ân chúc phúc nhờ khiêm tốn Sinh hạ Con rồi vẫn khiết trinh

Sinh hạ Con rồi vẫn khiết trinh Muôn thu hội ngộ với Con mình Huy hoàng lộng lẫy nơi thiên quốc Hạnh phúc đời đời thật hiển vinh

Hạnh phúc đời đời thật hiển vinh Cùng Con ngự trị chốn thiên đình Triều thần các thánh đồng tôn kính Khen ngợi nữ hoàng quá đẹp xinh

Khen ngợi nữ hoàng quá đẹp xinh Khiêm nhu từ ái hiến dâng mình Đồng công chuộc tội cùng Thiên Tử Cứu vớt linh hồn thảy chúng sinh

Chúng sinh ca ngợi Mẹ từ nhân Chức trọng quyền cao quả tuyệt trần

Khiếm tốn vâng theo như thánh ý
Đời đời tưởng thưởng vạn hồng ân

Đời đời tưởng thưởng vạn hồng ân Công chính gương soi cả thế trần Khiết tịnh thanh bần tròn phó thác Khiêm nhu trỗi vượt thảy phàm nhân

Khiêm nhu trỗi vượt thảy phàm nhân Quyền bính Cha ban đủ mọi phần Trên hết thiên thần cùng các thánh Vĩnh hằng ngự cạnh Chúa từ nhân

Tạ Chúa từ nhân quả tuyệt vời Vinh thăng Hồn Xác Mẹ trên trời
Triều thiên vương miện trao ban Mẹ Vinh chúc muôn đời chẳng phút ngơi Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

THƠ TỪ THANH HÀ
HỌA BÀI:
TA CHÚA VINH TÔN TỪ MẪU Của t/g Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
XIN XÓT THƯƠNG CON !
Từ từ Mẹ hiện giữa bình minh Con đứng bơ vơ trước cổng đình Mây cuốn Mẹ đi trong tiếng nhạc Ôi cao trọng quá đức trung trinh!

Ôi cao trọng quá đức trung trinh! Trần thế con đây tự xét mình Sao được yêu thương và dẫn dắt
Theo đường chính trực hưởng an vinh.

Theo đường chính trực hưởng an vinh Cần tránh sân si, đáo tụng đình
Tội lỗi chớ vương ,luôn cậy mến
Đơn sơ như Huệ thật tươi xinh

Đơn sơ như Huệ thật tươi xinh Phải sống khiêm nhu với hãm mình Nên giống bé thơ trong tay mẹ
Đưa về thiên quốc hưởng trường sinh.

Trường sinh cùng đích của tha nhân Làm sáng danh Cha giữa thế trần Gương Mẹ rạng ngời Hằng Cứu Giúp Sống trong tình Mẹ quả Thiên Ân

Sống trong tình Mẹ quả Thiên Ân
Để lúc xuôi tay biệt cõi trần Rũ sạch phù hoa và bóng tối
Yêu người, kính Chúa, trọng lòng nhân

Yêu người,kính Chúa, trọng lòng nhân Mẹ khấng cho con được dự phần Cùng với chư thần và các thánh
Tôn vinh Đức Chúa, đấng khoan nhân

Đức công của Mẹ thật cao vời Hồn xác đưa lên hưởng Nước Trời Mẹ quả là người muôn phuớc lạ
Chúng con tán tụng Mẹ không ngơi
Từ Thanh Hà, 8-16-2012

MẸ LÊN TRỜI
Xướng, Thuận :
Trào dâng phước ngập cả đồi non Mẹ nghỉ an vinh hiển xác hồn
Màu nhiệm vạn ơn nhuần thắm ngọt Sủng ân muôn phúc đẵm thơm nồng Cao vời đức khiết thân tinh trắng Trọng kính hồn trinh ý sạch trong Sao ánh tỏa lan tràn ngập sáng
Chào vang nhạc thánh chốn huyền cung

Nghịch:
Cung huyền chốn thánh nhạc vang chào Sáng ngập tràn lan tỏa ánh sao
Trong sạch ý trinh hồn kính trọng Trắng tinh thân khiết đức vời cao Nồng thơm đẵm phúc muôn ân sủng Ngọt thắm nhuần ơn vạn nhiệm màu Hồn xác hiển vinh an nghỉ Mẹ
Non đồi cả ngập phước dâng trào. Bùi Nghiệp

MẸ LÊN TRỜI
Họa ( Nương vận không thuận nghịch )

Phúc cả khác nào như núi non Mẹ về Thiên quốc xác và hồn
Nhạc mừng: Thánh đức vang trời thẳm Lời Chúa: Đồng công lộng hạ nồng
Nay hưởng thanh nhàn – Lòng vẫn trọng Xưa mang tủi nhục - Dạ luôn trong Chúng con dương thế tâm hằng nguyện Mẹ sẽ đưa lên viếng thánh cung

Cung thánh thiên thần hợp bái chào Sáng danh Mẹ Chúa rạng muôn sao Trọng lòng trinh bạch - Sông Hồng rộng Trắng Huệ khiêm nhu - Núi Thái cao Nồng ý yêu thương không biến dạng Ngọt lời dìu dắt chẳng thay màu
Hồn con nhuần thắm Lời Hằng Sống Non thẳm khôn đo hạnh phúc trao

Từ Thanh Hà, 8-14-12

THƠ ĐỖ VĂN

KHÁCH MỜI THIỆN TÂM
(Mt 22 , 1 - 24)

Vua mở tiệc cưới cho con
Sai đầy tớ thỉnh khách quan đến nhà Nhưng họ thoái thác, lánh xa
Chẳng một ai đến - thật là bất nhân! Nhà vua vốn đấng từ tâm
Lại sai đầy tớ ân cần, thiết tha Cỗ bàn đã được bày ra
Bò tơ, thú béo, thịt thà thơm ngon Kính mời quý khách, lệnh tôn Đến ngay dự tiệc tân hôn bây giờ Bọn khách mời vẫn làm ngơ
Đứa thăm nông trại, kẻ vờ đi buôn Có đứa lòng dạ ác ôn

Đánh đập đầy tớ, giết luôn sợ gì! Nhà vua nổi giận một khi
Sai quân vây bắt, tru di bọn này Rồi bảo họ mau đi ngay
Ra đường, chợ búa... gặp ai cũng mời Tiệc cưới được dọn lên rồi
Bất luận xấu tốt, mọi người ngồi chung Nhà vua hân hoan vui mừng
Nhìn qua thực khách lòng ưng ý cười Ô kìa, có một khách mời
Aó quần luộm thuộm giữa nơi hôn đường Vua truyền bắt giữ tỏ tường
Giam vào ngục thất, thảm thương cả đời Chúng con nguyện cầu Chúa Trời
Được vào dự tiệc: khách mời thiện tâm

Đỗ Văn

PHỤNG THỜ ĐỨC CHÚA
(Sách Sáng Thế)

Gia-cóp ra khỏi Se-va
Cắm đầu đi mãi chiều tà, chân đau Đưa mắt nhìn khắp... buồn rầu Nhặt hòn đá lớn gối đầu ngủ say Giấc chiêm bao đã đến ngay
Thấy chiếc thang dựng chạm mây, đụng trời Sứ thần của Chúa tươi cười
Lên lên xuống xuống rạng ngời phúc ân
Đức Chúa hiện ra thì thầm
Chính Ta là Chúa của dân tộc này!
Đất ngươi đang nằm hôm nay Ban cho dòng dõi dựng xây cơ đồ Miêu duệ sóng cả nhấp nhô
Đông như bụi đất, sông hồ khắp nơi Mọi dân tộc sẽ muôn đời
Được Ta chúc phúc ban lời mến thương Cho dù đi khắp tứ phương
Có Ta bên cạnh chung đường ủi an Khi vui sướng, lúc gian nan
Ta luôn gìn giữ, khuyên can, đỡ đần Gia-cóp thức giấc phân vân
Qủa nhiên Đức Chúa trao ân cho mình !

Đá gối đầu để chứng minh
Dựng lên làm trụ-cảm tình kết giao
Đầu trụ đổ thêm dầu vào
Bết-ên tên đặt dâng trao Chúa Trời Sau này, mãi mãi không ngơi
Phụng thờ Đức Chúa đời đời ca khen

Đỗ Văn

CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng Vì sao lấp lánh giữa trời Cho dù mù mịt sương rơi
Sao Mẹ chỉ đường dẫn lối... Mẹ ơi!
Thuyền con lênh đênh trùng khơi Ngược xuôi sóng gió dập dồn Bao phen hoảng vía kinh hồn Tay chèo thả lỏng buông xuôi .
Mẹ ơi,
Cuồng phong trần gian gầm thét Ma quỷ rình rập khắp nơi
Đẩy xô con vào hủy diệt Cám dỗ lìa xa ơn Trời
Bước chân đi theo tình Chúa Mà con tim cứ ngập ngừng... Linh hồn phân vân chia nửa Ngả nghiêng mắt lệ rưng rưng Trên cây trái ngọt trái đắng Con rắn quấn quanh hiền từ (!) Ai nỡ cúi đầu bước thẳng
Lời mời dịu ngọt tiểu thư Vườn xưa cỏ cây hoang vắng Một mình Chúa bước âm thầm Xa vọng tiếng cười văng vẳng E - và nũng nịu tình nhân Thôn nữ đơn sơ xóm nhỏ
Xin vâng - Hai tiếng cứu đời Trái tim gươm thâu nhuộm đỏ Mắt buồn hai dòng lệ rơi!
Mẹ ơi!

Mẹ là Nữ Vương Mân Côi
Là ngôi sao sáng giữa trời âm u Biển đời thăm thẳm mịt mù
Vững tay chèo lái thiên thu phúc phần Lời Mẹ nhắn nhủ bao lần
Trái tim rộng lượng khoan nhân, độ trì Bên Người con bước chân đi
Đồng hành với Mẹ có gì lo âu!

Đỗ Văn

TRẢ MỘT QUAN TIỀN
Chủ mướn thợ làm vườn nho
Mỗi quan một buổi, trả cho xế chiều Sau khi thỏa thuận mọi điều
Tỉa cành, xới đất với nhiều niềm vui Giờ thứ ba, chợ đông người
Chủ ra vẫn thấy mấy mươi thợ nhàn Ông liền tìm đến hỏi han
Rồi nhận hết họ vào làm cho ông Giờ thứ chín, chợ còn đông
Vài kẻ thất nghiệp bâng khuâng, buồn buồn Chủ cũng mướn vào làm luôn
Ai nấy mừng rỡ rào vườn, tưới cây Giờ mười một ... nắng gắt gay
Chủ ra chợ thấy vài tay ế hàng
Đứng ngồi rên rỉ, than van...
Động lòng- chủ bảo vào làm cho mau! Chiều đến, cho gọi trước sau
Trả lương công nhật bằng nhau: một tiền Những người làm sớm than phiền Chúng tôi vất vả liên miên nhiều giờ
Từ lúc còn sớm tinh mơ
Đến khi nắng tắt...chẳng ngờ một quan! Còn kẻ đi muộn chợ tan
Làm vài ba tiếng tiền bằng chúng tôi Chủ nhân nhìn họ mỉm cười
Ta đã thỏa thuận: mỗi người bao nhiêu ? Một quan - mỗi buổi sáng chiều
Vậy: mời anh nhận, nói nhiều không hay. Thấy tôi tình cảm, nương tay
Nên bạn ghen tức thế này thế kia!

Cho dù đi sớm, đến khuya
Cha nhân từ vẫn sẻ chia ân tình Giê-su nhân ái, công bình
Đón mời tất cả chúng sinh sang hèn

Đỗ Văn

THƠ NGUYỄN SÔNG NÚI
NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
“Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Gio-an 19:26)
Ghi nhớ cuộc Hành Hương kính viếng Đức Mẹ Mễ Du - Nữ Vương Hòa Bình, vào hạ tuần tháng 9, 2001 tại Bosnia.

Hân hoan đến với Mẹ yêu
Hành hương ghi nhớ bao nhiêu vui mừng Mễ-Du linh hiện lẫy lừng
Ban thông điệp, chỉ dạy từng lời kinh Hòa Bình, tước hiệu hiển vinh
Phàm hèn tội lụy khấng xin chuyển cầu Cho người đau ốm khổ sầu
Giúp ai tất bật dãi dầu tháng năm Con nay hạnh phúc viếng thăm Ma-ri mắt lệ đăm đăm trông nhìn Nữ Vương trinh khiết diễm tình
Tri ân Thánh Mẫu thiên đình đoái thương!

Nguyễn Sông Núi, Aug. 18, 2012


NIỀM TIN NƠI NGƯỜI
"Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,trong con, hồn lặng lẽ an vui." (Thánh Vịnh 131:2)
Mến Tặng Anh Chị Em Hồn Nhỏ

Niềm tin tưởng đặt nơi Người Như em nhỏ bé tươi cười đơn sơ Phàm hèn đâu dám ước mơ
Mắt không đắc thắng, trời thơ tự hào

Đường danh vọng chẳng bước vào Việc làm kỳ diệu khanh tào tránh xa Hồn con thinh lặng thiết tha
Trước sau giữ trọn bao la ân tình
Ấu nhi lòng mẹ nép mình
Yên hàn vui sống, an bình chứa chan Cậy trông Thiên Phụ thương ban
Từ nay đến mãi tràn lan muôn đời!

Nguyễn Sông Núi, Aug. 18, 2012


MẸ THƯƠNG CHE CHỞ
"Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. (Gio-an 2:5)

Nghe nhiều tin tức đáng buồn
Thấm đau lòng dạ, lệ nguồn tuôn rơi Hoa dâng Thân Mẫu ngàn khơi Khấng xin bầu chữa đầy vơi quê nhà Tràn lan dân nhậu la cà
Đêm ngày say xỉn, quả là tệ thay Chuỗi lần chẳng mấy mảy may
Chỉ lo "chát chóe", một tay con trời Tình thân chia sẻ đôi lời
Cùng nhau phát động, gọi mời thực thi Mân Côi kinh hạt truyền đi
Mẹ thương che chở an vi cuộc đời Chúa ban ân sủng diệu vời
Xua tan quỷ dữ, cứu người đồng hương!

Nguyễn Sông Núi, Aug. 16, 2012

MẢNH ĐỜI VAI GÁNH
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mát-thêu 11:28)

Xem hình phụ nữ gánh gồng
Làm ăn tất bật cùng chồng nuôi con Tháng ngày vất vả đồi non
Công dung ngôn hạnh sắt son ân tình

Hy sinh quên cả thân mình Miễn sao no đủ, gia đình ấm êm Tảo tần từ sớm đến đêm
Trước khi đi ngủ còn thêm kinh cầu Xin Người che chở thắm mầu
Yên vui tới lúc lên hầu Ba Ngôi Chúa Trời thương xót phận tôi Phàm trần đầy dẫy lôi thôi yếu hèn Thiền tu sám hối luyện rèn
Ngài sai thần sứ thổi kèn loan tin Linh hồn sống lại hiển vinh
Hát ca cảm tạ trung trinh diệu vời Các bà lam lũ mảnh đời
An nhàn hạnh phúc, sáng ngời mai sau!

Nguyễn Sông Núi, Aug. 14, 2012

THƯƠNG THAY
"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." (Mát-thêu 5:7)

Thương thay con cháu tuổi thơ
Gia đình nghèo khó bơ vơ phận người U buồn thiếu vắng nụ cười
Tủi sầu từ lúc chào đời sinh ra Mồ côi không có mẹ cha
Ước mong đồng loại thiết tha mở lòng Tôi tin bác ái vẫn còn
Vậy cùng chia sẻ một vòng tựa nương Phàm nhân lữ khách hành hương
Dấn thân thực hiện Hiến Chương Nước Trời Vững trông Ngài sẽ nhậm lời
Các em yêu dấu ắt thời mừng vui!

Nguyễn Sông Núi, Aug. 13, 2012

THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN
ĐÊM TĨNH LẶNG !
Đêm tĩnh lặng ru hồn vào giấc ngủ Thả hồn ra cho hồn bay thảnh thơi Ngủ là chết một đêm dài đến sáng Cho hồn thanh thản khỏi chốn bụi trần

Chết là ngủ yên không thức dậy được Hồn sẽ bay về đến chốn siêu linh
Đến trước thánh nhan hồn liền sấp mình Chỉ lắng nghe mà không lời biện bạch

Đấng chí công sẽ hỏi tội vô ngằn
Ở thế gian tôi làm được gì chăng ? Hay tôi lười biếng không làm gì cả? Lúc bấy giờ tôi thật tình cảm tạ
Đấng Nhân Từ chẳng cần chấp tội chi Người yêu tôi nên Người chẳng cần gì Là Thiên Chúa, Người cho tôi tất cả Dù yếu hèn tôi cảm tạ tri ân

Bồng tôi lên lúc tôi say giấc nồng
Tôi ngụp lặn trong ân tình Thiên Chúa
Đêm tĩnh lặng tôi nguyện xin thề hứa
Chỉ yêu “Người” là Thiên Chúa Toàn Năng

P. Trần Đình Phan Tiến, 08/08/2012

THƠ KHA ĐÔNG ANH
CHUỒN CHUỒN DỄ THƯƠNG

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm (*) Báo thời tiết giúp nông dân
Sẵn sàng gieo hạt, an tâm mùa màng Chuồn chuồn cánh mỏng trắng trong Thân rằn nhỏ bé nhẹ nhàng lướt bay Chuồn chuồn xuất hiện mỗi ngày

Bé mơ được lướt cánh bay như chuồn Trời quê đầy ắp yêu thương
Tình làng nghĩa xóm, quê hương ngọt ngào

Kha Đông Anh, Chiều mưa Đồng Nai, 26-8-2012 (*) Ca dao Việt Nam

ẾCH ỘP
Con ếch kêu vang: “Ộp ộp” Nắng hạn nên ếch gọi mưa Trông da ếch đen như đất Mà lại dễ thương chưa kìa!
Mây trắng rủ mây đen về Tích tụ đầy trời giăng mắc Những hạt mưa rơi gội mát Đất vui, lòng người thảnh thơi
Lũ trẻ gọi nhau: “Bạn ơi!” Rủ nhau tắm mưa thỏa thích
Đùa vui tiếng cười khúc khích Hòa trong tiếng ếch gọi mưa
Kha Đông Anh, Chiều mưa Đồng Nai, 26-8-2012

CON VOI
Con voi có cái vòi dài
Cái vòi là mũi, là tay. Lạ kỳ! Hai tai phe phẩy luôn kìa
Giống như chiếc quạt tay bà ngày đêm Bốn chân cứ nhúc nhích luôn
Hình như voi muốn làm quen mọi người Thân voi to lớn quá trời
Mà sao đôi mắt nhỏ nhoi vậy kìa Bé không hiểu, cố nghĩ suy
Mà sao chẳng hiểu được gì. Kỳ ghê!
Đó là Tạo Hóa làm ra
Con người đâu thể hiểu cho tận tường Bé tin Thiên Chúa quan phòng
Dựng nên voi có ích chung cho đời Kỳ công của Chúa tuyệt vời
Chẳng có ơn Ngài, trời đất là không!

Kha Đông Anh, Tối 29-8-2012

NÓN LÁ
Nón tròn vành vạnh vô thường
Như vầng trăng đẹp quê hương đêm rằm Nét riêng nón lá Việt Nam
Vô cùng bình dị vẫn duyên dáng nhiều Nón che nghiêng nét ca dao
Hai sương, một nắng, sớm chiều đồng quê Nón theo mẹ suốt bốn mùa
Nón theo chị dẫu nắng mưa từng ngày Nón hiền hòa dẫu đọa đày
Vẫn luôn khiêm tốn chứa đầy yêu thương Thương sao nón lá quê hương
Thương sao nón lá vô thường Việt Nam

Kha Đông Anh, Sáng 11-8-2012

CÚN CON
Ô kìa bé cún con
Cứ chạy nhảy lon ton Không chăm lo học tập Suốt ngày cứ lông bông
Ô kìa cún con ơi! Đừng có quá ham chơi Nên siêng năng học tập Sẽ ngời sáng tương lai
Cún con đâu có lười Cún con vẫn học bài Bài vở đã xong hết Cún con chơi chút thôi
Năm học mới đến rồi Bé luôn ghi nhớ lời: “Ngày nay chăm học tập Để ngày mai giúp đời”

Kha Đông Anh, Mùa tựu trường 2012

VỊT CON
Cạp cạp là chú vịt con Lon ton chạy ra hồ nước Lặn mò tìm cá, tôm, ốc
Thỏa chí chơi, thỏa sức bơi
Hằng ngày vịt con vui chơi Nhưng vẫn học tập chăm chỉ Nhớ lời khuyên của cha, mẹ Và lời dặn của thầy, cô
Cạp cạp vịt con ngây thơ
Dễ thương vì luôn ngoan ngoãn Học tốt các môn đều đặn
Cô cho gắn hoa bé ngoan

Kha Đông Anh, Sáng 3-9-2012

THƠ VŨ XUÂN QUẢN
CON ĐI HỌC
Thương con mẹ dắt tới trường Mẹ là bóng mát che đường con đi

Hôm nay cô dạy chữ i
Chữ i vần với bước đi ban đầu Đánh vần khó quá chữ âu
Vần âu nghĩa mẹ giãi dầu nắng mưa
Đồng sâu bố mãi cày bừa
Nhịp nhàng én liệng chở mùa xuân sang

Cô giáo con nét dịu dàng
Tươi cười cô bảo, mở trang mới nào Chim gì? đội mũ cao cao
Gặp ai cũng cất lời chào dễ thương Chim gì? hót sáng tinh sương
Giục con chuẩn bị đến trường đấy thôi Gối Xuân Hè đã đến rồi
Cháy trời phượng đỏ động trời tiếng ve

Về nhà hớn hở con khoe
Con thi kể chuyện, cô nghe cho 10

Hôn con! bố mẹ mỉm cười
Xanh xanh hi vọng cây đời là con…

Vũ Xuân Quản

CHUỒN CHUỒN ỚT
Đến trường, mình hát, thông reo
Gã chuồn chuồn ớt đuổi theo hẹn hò
Đậu vào vai dáng tỉnh bơ
Trốn về sớm nhé tha hồ lêu têu… Ta ra Cầu Đúng thả diều
Xuống hạ lưu đập cùng xem cầu vồng Cầu vồng bảy sắc gần không
Lục, lam, chàm, tím, vàng hồng, da cam Nước bay qua cửa đập tràn
Kéo mây thấp xuống làm loang loáng chiều Xua tay, mình khẽ lắc đầu:
Còn nợ bài tập, rảnh đâu như chuồn

Bay đi…hắn có vẻ buồn
Vũ Xuân Quản

ĐẾN TRƯỜNG
Sáng thu ngọn gió còn non
Thổi cong khói sóng cuộn tròn vào nhau

Bóng run lành lạnh cây cầu
Lăn tăn tăm cá vò nhàu nắng rơi

Cổng trường ríu rít tiếng cười
Thu bay vàng lá cao vời tiếng chim

Vũ Xuân Quản, 18/10/10

TÓC THẦY
Tóc sâu len lỏi mái đầu
Thầy cười! tóc ngậm cả màu phấn bay Tóc sâu rụng trắng hai tay
Năm gom bằng những trắng ngày tóc sâu?
Vũ Xuân Quản, 20/11/10

VƯỜN NHÀ
Vườn nhà cây trái xum xuê
Cây hồng trái ngọt đứng kề cây chanh

Cây na lá vẫy hiền lành
Quả nào chín tới cũng căng mắt nhìn

Mít xanh gai nhọn như kim
Lúc chín nứt vỏ gai chìm mất tăm

Cam sành da lắm nếp nhăn
Ruột vàng tép mọng khi ăn ngọt lừ

Vườn nhà xanh đến vô tư
Cây nghe con hát từ từ đơm hoa!

Vũ Xuân Quản

THƠ MẠC TƯỜNG
TÔI ĐÃ THẤY GÌ SUỐT CUỘC HÀNH HƯƠNG

Tôi đã thấy gì suốt cuộc hành hương Đêm Châu Ổ bập bùng thời trai trẻ Hình như có gì ngang qua rất nhẹ Chạm vào hồn, mềm mại Gió Bình An


Trung Tín ngỡ ngàng điện ngọc tang hoang Cây trút lá, núi đồi trơ phế tích
Dáng Mẹ đứng ngày xưa tuy đã mất
Vẫn Thánh Thiêng hương ngào ngạt thơm lừng


Ghé lại Phú Hòa, hạ đỏ rưng rưng Chiếc lá rách ôm choàng bầy chim nhỏ Những ánh mắt hồn nhiên vô tư quá Yêu lắm bà tiên cổ tích đời thường

Quảng Ngãi tưng bừng đầy ắp yêu thương Đêm trao giải, người người vui như tết Cha hạt vỗ về mầm non cầm bút
“Hãy xanh lên cho danh Chúa rạng ngời..”


Một thoáng Châu Me xúc cảm bời bời Những mảnh ghép buồn vui dòng ký ức
Đứng giữa Thánh Đường lòng nghe thổn thức Thương bao người lưng áo đẫm mồ hôi


Giáo xứ Kỳ Tân nhỏ bé xa xôi
Nhà thờ mới còn ngổn ngang gạch, vữa Cơm nhà nghèo, thấm thía tình Cha sở Lời cảm ơn chẳng nói được điều gì


Bầu Gốc nghẹn lòng suốt chặng đường đi Từ linh địa về trước đền Tử Đạo
Năm trăm con người lửa thiêu, gươm giáo Ruộng đức tin nhuộm thắm máu Anh Hùng


Tôi đã thấy gì suốt cuộc hành hương Những xứ đạo, những con người tình nghĩa
Những Linh Mục nghèo nghiêng về một phía Phía Mặt Trời,phía bờ bến yêu thương


Tôi đã thấy gì suốt cuộc hành hương Những đường thẳng trên cầu vồng Chúa vẽ Mầm đã nhú, hạt cải dù rất bé
Sẽ đến một ngày bóng tỏa ngàn xa


Mạc Tường
(Sau chuyến hành hương Giáo Hạt Quảng Ngãi cùng các em đạt giải văn thơ Lm Đặng Đức Tuấn, lần 03 năm 2012 )

THƠ PHAOLÔ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
ĐỨC MẸ SẦU BI
Năm xưa trên núi Can vê
Nhìn con Mẹ thấy tái tê lòng mình Giuda phản bội thình lình
Vì ba chục bạc dứt tình Ân Sư Lòng người ai thấu được đâu Ba năm dạy dỗ tình Thầy sâu xa Bây giờ quay mặt trở ra
Đem lòng nộp Chúa thật là dã man Chúa đành chịu lũ côn quan
Roi đòn vùi dập nát tan thân mình Trên vai Thánh Giá cực hình
Mũ gai ngàn mũi da mình xuyên qua Gai đâm máu ứa rĩ ra
Mặt mày lem lút chẳng ra con người Con đau một Mẹ đau mười
Cắn răng nuốt lệ vào người chưa vơi Lệ tràn mằn mặn trên môi
Làm sao thấu lòng người than ôi Lòng Mẹ quặn thắt từng hồi
Máu theo nước mắt tuôn rơi dầm dề Nhìn con lòng Mẹ ủ ê
Ráng lê bước lại gần kề con ngay Con ơi Mẹ của con đây
Quỳ bên Thánh Giá nghe con giải bày Lời con thầm nhủ trước sau
Mẹ xin nhận lãnh cho tày lòng con Hơi tàn Chúa gọi nầy Gioan
Hãy làm con Mẹ cưu mang Mẹ Thầy Thánh Gioan gạt lệ nhậm lời
Thay cho tất cả loài người thế gian Công trình cứu chuộc đã an
Chúa gục đầu xuống hồn mang lên trời Hai môn đệ Chúa đến nơi
Hạ xác Người xuống Mẹ thời ẵm ôm Khóc than xoa nắn thân con
Từ đầu đến gót không quên nơi nào Cạnh sườn còn dấu mũi dao
Chân tay đinh đóng còn đau nào bằng

Trán ngàn gai nhọn dọc ngang Ôm con lòng Mẹ nát tan tơi bời Chúa mang thân phận con người Cứu đời nên phải vì đời hy sinh Môn đệ rửa sạch vết thương
Thuốc thơm tẩm ướp cho hương thơm nồng Lấy tấm vải trắng sạch trong
Quấn Thầy đem đặt trong hang mới làm Vần tảng đá lớn bên đàng
Đậy mồ rồi lại vội vàng ra đi Bên mồ còn Mẹ Sầu Bi
Khóc than con đã ra đi không còn Mình mẹ gan ruột héo hon
Đến nay tiếng khóc mẹ còn bên tai

Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên

SINH NHẬT MẸ
Trần gian từ Mẹ được sinh ra Ruộng đồng đồi núi nở đầy hoa Cứu độ mở đường ơn mở lối Nhiệm mầu trời đất được giao hòa

Me làm Nữ Tướng của Legio Nhờ Mẹ dẫn đường chỉ lối cho Legio Trung chánh luôn trung tín Phục vụ quên mình đẹp biết bao

Mẹ được sinh ra để lãnh phần Sinh ra Thánh Tử cứu muôn dân Legio vì Mẹ luôn gắng sức
Lời Chúa giảng rao việc rất cần

Đạo Binh Đức Mẹ giáo xứ nhà Vâng lời Nữ Tướng mấy năm qua Có Cha linh giam đầy nhân đức Ơn Chúa xuống cho khắp mọi nhà

Đức Mẹ cưu mang Đức Chúa Con Giuse nâng đỡ được vuông tròn Mầu nhiệm ơn trên ai thấu được Sinh nở con rồi vẫn còn son

Mừng thay Nữ Tướng Maria Muôn năm tên Mẹ đẹp như hoa Legio Trung Chánh cao tiếng hát Ave Ave Maria

Phaolô Nguyễn Phúc Nguyên
